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MERHABA EKİM! 


Türkiye'nin ilk ve tek spiker dergisi KırmızıTürk Medya 
Caddesi için çok özel günler yakında..Yeni medya 
sezonuyla birlikte yepyeni ödül törenlerimiz çok yakında 
gerçekleştirilecek.. Ödül törenlerimizde yine spikerlik ve 
sunuculuğa farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz..Yine yeni 
eğitim öğretim yılıyla birlikte yepyeni etkinlik eğitim 
çalışmaları ve konferanslarımızda çok yakında 
gerçekleştirilecek. Tüm bu etkinliklerin heyecanı 
şimdiden bizi geleceğe dair umutlandırıyor.. 

Ekim sayımızda ayın kapağında başarılı Spiker Ece Üner 
var. Ece Üner ismi KırmızıTürk için çok değerli bugünlere 
gelmemizde en önemli katkıları bize sunan Ece Üner'e bu 
vesile ile tekrar çok teşekkür ederiz..Yine dergimiz Ekim 
sayısı içerisinde pek çok başarılı sunucu ve spikerin bize 
özel spikerlik ve sunuculuğa dair kaleme aldıkları çok özel 
makaleler yer alıyor. 
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Muhabirlik ve sunuculuk yine dergimizin 

içeriğinde. Spiker Out bölümünde bu ay müzik 
dünyasının başarılı ismi Bahar Gelir var. Spiker 
Modasında bu ay ekranda yer alan spikerlerin 
modasını ünlü modacı Oktay Seven yorumladı. 
Spiker World bölümünde İspanyol Spiker Sara 
Carbonero ismi ile tanışacaksınız. KırmızıTürk 

Kaynak bölümünde yine çok önemli bir kitabı 
inceledik. Spiker Nostalji de Atilla Sarıkayalı'yı 

hatırlayacağız. 

KırmızıTürk'in için sonbahar çok renkli geçecek.. 
Kırmızı Türk Medya caddesi bu ay da sürprizlerle 
dolu rengarenk bir içerikle sizlerle! Tüm 
kalbimizle Kırmızı Türk Medya Caddesi'nden size 
Merhaba 


CENGİZHAN KAYA 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 


DERYA UĞUR'UN YAZISI 





SUNUCULUK ÜZERİNE 


Herkesin bir sunuculuk mesleğine giriş hikayesi vardır. Hadi yıllar 
öncesine gidelim. O zamanlar sağlık sektöründen sonra yeni adım 
attığım yaşam koçluğu yapıyordum. Birgün şu an görev yaptığım kanal 
V'nin bir programına konuk olarak davet edildim. Yaşam koçu olarak 
konumuz "Başarı için motivasyon" idi. Canlı yayına benimle bir avukat ve 
bir müzisyen konuk alınmıştı, Benim ilj televizyonda canlı yayın 
programımdı. Ben rahat bir şekilde programa devam ederken Avukat 
konuk heyecandan neredeyse konuşamıyordu. Hatta reklam arasında 
avukata telkinler veriyordum. Yayın sonrası program ekibi benimle 
görüşmek istedi. Tebrik ederiz çok akıcı konuşuyorsunuz aynı zamanda 
ekrana da çok yakışıyorsunuz sizinle çalışmak isteriz dediler. Bende ne 
olduğunu anlamadan kendimi canlı yayın programı yaparken buldum. 
Daha ilginç olan ise yayına katıldığım programı artık benim yapıyor 
olmamdı. İşte bu benim hikayem şuanda beni okuyan bu mesleği yapan 
birçok kişi de bunlara benzer anılarla yaşıyordur. Bu mesleğe girmek 
isteyen birçok kişinin de önünde ki fırsatları değerlendirmesini umarım. 
Bu işin en kolay kısmı idi.. Yani bu işi layıkıyla yapmak işte orası önemli. 
Belki benim avantajlarım beni bir adım önde başlattı. Hacettepe 
Üniversitesi mezunu olarak sağlıkçı olmam, yaşam koçu olarak insan 
psikolojisinden anlamam, stilist oldupum için modayı bilmem, eğitmen 
olduğum için Diksiyon bilgisine sahip olmam ve yazar kimliğimle 
yazarken de kendimi ifade edebilmem. Bana Şöyle bir soru sorsanız, 
"sunuculuk mesleğinde yetenek önemli mi?" evet derdim fakat aynı 
zamanda ikinci koşul hiç kuşkusuz ki eğitim. Yetenek derken esasında 
şunu anlamalı, birileri konuşurken büyülenirsin. Ağzından bal akıyor 
derler, Kelimelerin konuşmada önemi çok yoktur. Yapılan araştırmalar 
da bu oranın yüzde 10 olduğunu söyler. Burada önemli olan konuşurken 
dille değil kalple konuşması, hissettiğini hissettirebilmesi. Sesin tınısı, 
ahengi, karşısındakini hipnotize edebilmesi. Tabi ki bedende bunu 
hissederse karşıya bu enerjiyi verir. Sunucu doğal olmalı. Seyirci seni 
canlı göremese bile ekrandan bile o samimiyeti alır. Programlarımda en 
çok dikkat ettiğim spontane bir yayın akışı olması. Konuklarda, seyirci de 
bu akışta kendini bulmalı. Özellikle yayının canlı olması en zor olanı. 
Yaptığın hatalar direkt seyirciye yansır. İşte bu hataları ve akışta 
bırakmalı. Her programa öncesinde hazırlık yapmalı, Sunucu konuya 
hakim olmalı. Her konuk ile öncesinde mutlaka bir konuşma yapmalı. 
Sonrasında ise programda eğlenebilmeli. Hem kendi eğlenmeli hem de 
eğlendirebilmeli. Motivasyon sunuculuk mesleğinde hep yüksek olmalı. 
Sunucu kendi iç motivasyonunu kendi kendine yönetmesini öğrenmeli. 
Programda kimsenin onun demoralize etmesine izin vermemeli. 
Selfdisiplin de sunucunun başarı kriterinde önemli bir yerde. 





Bu kişinin önce kendisine duyduğu saygı ve 
sonrasında ise programına verdiği değer ile 
alakalıdır. Bu da onun işine duyduğu sorumluluk 
duygusunu da arttıracaktık. Gelelim sunuculukta 
eğitime, Sunuculukta başarı eğitimle perçinlenir. 
Sunucu asla ben oldum artık dememeli. Sürekli 
kendini geliştirecek eğitimler almalı mesleki eğitim 
ile beraber kişisel gelişim eğitimini tamamlamalı. 
Sunucu iyi bir konuşmacı olmak istiyor ise önce 
kitap okumalı. Bazıları da benim gibi yazmalı. 
Duygularını en iyi ifade şekli yazmaktan geçer. 
Benim yazdığım kitap DERYACA hem programın adı 
hem de kitabın adı olarak raflarda yerini aldı. 26 
tane farklı kadının hayatını öyküleştirdim. Deryaca 
kitabı birazda kişisel gelişim kitabı gibi oldu. Aynı 
zamanda DERYACA kitabına internet üzerinden 
ulaşabilirsiniz. Deryaca programında tema kadın 
oldu. Toplumda kadının yeri dikkate alınarak onu 
daha da ilerletecek konuları ve konukları sohbet 
eşliğinde yapıyorum. Sunuculuk mesleği her 
meslekte olduğu gibi severek yapılmalı. Sevgi ile 
yapılan her iş gibi sunucu da işini severse başarıya 
adım adım gidecektir. Kitabımda da dediğim gibi 
"yolu sevgiden gecen herkes bu yolda karşılaşır." 
Sevgiler... 





DERYA UĞUR 
SUNUCU / YAZAR 
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AYIN SPİKERİ 





AYŞE SÜBERKER İLE DIŞ POLİTİKA PROGRAMCILIĞI 
VE MEDYA DÜNYASI ÜZERİNE 


Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 





Bu sene medya sek deki 17. yılımı 
tamamlıyorum. Haberciliğe ilk adımımı TRT 
dublaj stüdyosunda küçük dublajlar yaparak 
başladım. Daha sonra üniversitede okuduğum 
bölüm nedeniyle uzun yıllar TRT için film 
çevirileri yaptım. Ardından yolum, 7 sene 
kesintisiz bir şekilde devam edeceğim, TRT Dış 
Yayınlar Dairesi İngilizce Masası'na düştüm. 
Burada Radyo-3 ve Türkiye'nin Sesi 
Radyosu'nda binlerce İngilizce haber ve özel 
program hazırlayıp sundum. Bu dönem 
zarfında resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelen 
heyetlere bir çok alanda simultane ve ardıl 
çeviriler de yaptım. Televizyonla tanışmam ise 
bir arkadaşımın önerisi üzerine Kanal B 
televizyonuna başvurmamla gerçekleşti. 
Yaklaşık 6 ay kadar radyo ve televizyonu bir 
arada götürürken, yeniden yapılanmakta olan 
Habertürk televizyonundan teklif aldım. 
Böylece İstanbul'da kariyerime başladım. 
Yaklaşık 2 sene Habertürk'te kuşak programlar 
sunduktan sonra kuruluş aşamasında olan TRT 
Türk televizyonundan teklif aldım ve orada 
yaklaşık 8 yıl sürecek bir dış politika 
programları silsilesine de başlamış oldum. 10'e 
yakın canlı program hazırlayıp sundum, 
binlerce stüdyo konuğu ve onlarca özel 
röportaj ve dosya haber hazırladım. 
Bugünlerde TRT Haber'e Dünya Raporu adlı bir 
program hazırlamaktayım. 


Neden Medya ? 
Merak, hep sorulacak sorularımın olması. 
Medyaya ilk adımı nasıl attınız? 


TRT Dış Yayınlar Daire'si İngilizce Masası'nda 
mütercim spiker olarak çalışmaya başladım. 


Örnek aldığınız isimler var mı ? 
Artık yok :) 


Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar 
var mı? 


Belki bir gün bir kitap yazarım. 


Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi 
hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu 
mesleğinize 

nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve 
mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir? 


Rekabet insanı geliştirmek için bulunmaz bir 
nimet, Ancak bunun da ahlaki ve insanı sınırlar 
içinde olması gerektiğine inananlardanım. 
Liyakat ve tecrübeye saygı duyulduğu sürece 
rekabet, her ne kadar zaman zaman baskı 
unsuru olsa da, her mesleğin olmazsa olmazı. 
Ancak bu aralar medyada mesleki anlamda 
ciddi bir rekabetten bahsetmek biraz zor. 





Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme 
şansınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Hak eden insanlara daha çok yer verilmesini — vim 


isterdim. 


Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu 
işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu 
olmak 

gerekli midir ? İlla iletişim mezunu olmak 
şart mı? 





Bence değil, Sonuçta ben de bu bölüm 
mezunlarından değilim. Herhalde, merak 
etmek, soru sormak, çok okumak ve kabiliyetli 
olmak bu işi yapmak için yeterli. 





Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız 
olsa neleri değiştirirdiniz? 





Daha sosyal olmayı denerdim :) 


Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, 
gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne 
şekilde 

faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız 
nasıl?, 





Sosyal medyayı haber almak için sürekli takip - 
ediyorum ama sürekli paylaşımlarda 
bulunmuyorum. 
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AYIN SPİKERİ 






Şu an bir kültür - sanat programı sunuyorsunuz bize bundan bahseder misiniz ? 


Kültür Sanat programı aslında biraz da rica üzerine sunduğum bir program oldu. Ama 
yılların verdiği dış politika programı ağırlığını da biraz hafiflettiği için eğlendim diyebilirim. 


Bugüne kadar çok önemli isimlerle liderlerle röportajlar ve çok önemli yurtdışı haber 
dosyaları 


hazırlandınız. Bunları düşündüğünüzde Ilk hatırladığınız röportaj ve dosya hangileri ? 


Aynı gün içinde hem Afganistan hem de Pakistan Cumhurbaşkanlarıyla yaptığım özel 
röportajlar. 


Gelecekte ne tür projeler olacak ? 
Bu aralar her şeyi gidişatına bıraktım sanırım. 

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ? 

İlla çok güzel olmak gerekmiyor ama bir tarzınızın olması şart. 

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo - tv gazete ) Yok 


edeceği 
söyleniyor siz buna ne dersin 








z 7 Veni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ? 
Halihazırda sosyal medyanın geleneksel medyanın tahtını salladığını söylemek yanlış 
olmaz. Artık insanlar sabit bir saatte radyo ya da tv'nin başına geçmektense ellerinin 
altındaki akıllı telefonlardan daha kolay haberdar olabiliyor. 

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gezerek, yemek yaparak ya da dizi seyrederek. 

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı? 

Sanırım yok :) 

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ? 

Yıllardır medya sektörünün içinde olan insanlarla yaptığınız röportajlar sayesinde mesleğe 


adım atacaklara farklı bakış açıları sunduğunuz için aslında hem bir yol gösterici hem de bir 
uyarıcı misyonu üstlendiniz. 


Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve 
gelecekte 

kendinizi nerelerde görmek istersiniz? 

Televizyon programcılığına devam ederken görmek istiyorum. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj 


Kalıcı olabilmek için sebatkar ve disiplinli olmak şart. 


Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA 


İLKE DUYAN'IN YAZISI 





TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR 


Türkiye, 20 Mayıs 1983 yılında Anavatan Partisi ile Turgut 
Özal ismini daha çok duymaya başlamış yaptığı reformlar 
ve yeni siyaset anlayışı ile 'Yeni Türkiye'den bahsedilir 
olmasını sağlamıştı. Bu sebeple mi bilinmez ama Özal 
ailesiyle yakınlığı herkes tarafından bilinen ünlü gazeteci 
Emin Çölaşan 'Turgut Nereden Koşuyor' isimli bir kitap 
yazdı. Şimdi nerden çıktı bu kitap demiş olabilirisiniz. 
Amacım kitabın reklamını yapmak değil elbette. 
Günümüzdeki rezilliklerin ilk tohumlarının toprağa verildiği 
dönem olması hasebiyle kitabı gündeme taşıdım. Zira olay 
yaratan bu kitap o dönemin en çok satanları arasında 
Türkiye'yi sallamıştı. Ben ise kitabın adını ilk duyduğumda 
'Turgut nereden koşuyor' değil de kitabı kişiselleştirmek 
yerine genele vurgu yaparak asıl 'Türkiye nereye koşuyor' 
diye bir kitap yazılmalı ve bu kitap üniversitelerde zorunlu 
ders olarak okutulmalı demiştim. O zamanlardan tehlike 
çanları siren şeklinde çalıyordu aslında, 

O yıllardan bugünlere dönecek olursak çocuk istismarları, 
kadın cinayetleri, soygunlar, darp vakaları, silahlanma, 
cinnet haberi, sokak çatışmaları gibi olaylar nasıl oldu da 
son sürat arttı. Bugünlere nasıl geldik? Bir başka anlatımla 
Türkiye nereye koştu? 

90'lı yıllarda Perihan Abla, Süper Baba, İkinci Bahar gibi 
ataerkil aile yapısını anlatan komşuluğu, dayanışmayı, 
dostluğu, dürüstlüğü aşılayan iyilerin kazandığı kötülerin 
yenildiğini ortaya koyan diziler girmişti hayatımıza, Sonra 
ne oldu? Yıllar yılları kovalarken aile dizileri de evrim 
değiştirdi. Artık karşımızda kimin eli kimin cebinde belli 
olmayan, karmaşanın, yalanların, tehditlerin, riyakarlıkların 
havada uçuştuğu, birbirine sürekli bağıran, bağırırken ne 
dedikleri bile anlaşılmayan, sinir krizi boyutunda, birbirini 
sanki her gün hepimizin evinde yapılıyormuşçasına 
bıçaklamayı normalleştiren, silahla tehdit edip vuran, 
aldatmayı hakmış gibi gösteren sözde aile formatlarından 
oluşan diziler olmaya başladı. Annem eskiden kız verilirken 
soy sop aranır derdi. İşte yine bu noktada bizler farkında 
olmadan örf, adet bilen, tevazuu sahibi, naif Anadolu 
insanları yerine her birimiz birer Televole insanına 
dönüştük, dönüştürüldük! 





2000'li yılların başında ise Türkiye o dönemin en 
çok izlenen kanallarından birinde Türkiye 
politikasını konu alan bir diziyle tanıştı. Dizi kısa 
sürede kahvehanelerde bile toplu bir şekilde 
nefes almadan izlenir duruma geldi. Bu dizi 
sayesinde de sokak çatışmaları, adam öldürmek, 
mafyalaşmak, kabadayı tavırlar takınmak güç 
oldu, evla sayıldı. İşte bu noktada da bizler 
farkında olmadan naif Anadolu çocukları 
olmaktan çıktık ve birer Kurtlar Vadisi Çocukları 
olduk, oldurulduk! 

Nerden Nereye... 

Bizim bu dönüşümde hiç mi payımız yok tabi ki 
var dediğinizi duyar gibiyim. O zaman şapkayı 
önümüze koyup bir kez daha düşünelim. 
Düşünelim ki yetişecek yeni nesle bunu 
yapmalarına müsaade etmeyelim. Terör eylemi 
sadece ülkemiz sınırlarına, ekonomiye değil 
yayıncılık üzerinden hayat ve ülke değerlerimize 
de yapılmaktadır. Bize dayatılan bu ortamda bu 
terörün de farkına varıp dur deme zamanı 
gelmedi mi? Ekmeklerine daha ne kadar yağ 
süreceğiz? 


İLKE DUYAN 
SUNUCU 
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1982 Malatya doğumluyum 3 çocuklu bir 
ailenin en büyüğüyüm , çok erken yaşta (5,5) 
ilkokula başlamam benim bu hayata da erken 
başlamama etken oldu. Çok tez canlı biriyimdir 
öyle derler , bir şeyler başladı mı hemen sonuç 
almayı hızlı bir şekilde ilerlemesini isteyen bir 
yapım var. Ne kadar iyi ne kadar kötü 
bilmiyorum ama eşim oldukça rahatsız bu 
durumdan :) çok hızlı karar veririm her konuda 
, bazen hemcinslerime ben bile anlam 
veremem kararsızlık konusunda :) 


Aslında her çocuk o büyüme aşamasında farklı 
meslekler ile belli dönemleri atlatır ilk okulda 
öğretmen ortaokulda hemşire sonrası değişir 
falan filan .... ben hep hukuk demişimdir takili 
sınavlara girene dek sonrasında bir anda işte 
hızlı karar demiştim ya işte medya dedim ve 
oldu :) ama özellikle bir sebebi ya da beni 
çeken bir sebep de yoktu sadece bir anlık karar 
ama iyi ki diyorum .... 


Okula devam ettiğim süre içerisinde bir 
radyoda asistanlık yapmaya başladım gidip 
geliyordum pek bir işte yapmıyordum ve çok 
ilginçtir çalışmaya başladığımdan 1 ay kadar 
sonra bir gün radyo programcısının işe 
gelmeyeceği ve benim 10 dk sonra olan yayına 
girmem gerektiği söylendi .. ben şok henüz 18 
yaşındaydım nasıl olacaktı ki ? cihazları bile 
tanımıyordum ... ama sesimin çok iyi olduğu 
hep söylenirdi . hani bir tabir vardır kör topal 
diye işte öyle başladım ve ertesi gün bana ait 
bir yayın saati açıldı uzun bir süre ilk olarak bu 
sektörde radyo di liği ile başladım devam ettim 
hem de ulusal radyolar :) 


Radyo hayatımda çok oldu destekleri 
olanlarda oldu , Tv sektörüne girince aslında 
hep takip ederek bir şeyler öğrendim hırs ve 
ileri adım atma çabası da önemliydi birilerini 
örnek almak yerine izlemeyi ve ben ne 
yapabilirimi geliştirmeyi düşünerek uyguladım 


Bana göre hayır ama bunun sebebi izleyici 
değil bunun sebebi yapımcılar . çünkü gezi 
diyerek başlanılan programların neredeyse 
tamamına yakını yemek ve muhabbetle devam 
ediyor format şaşıyor belli bir şeyden sonra 
ister istemez. İnanın üretmek çok zor , bakmak 
ve görmek gerekiyor önemli olan bu . eğer siz 
baktığınızı hissedemiyorsanız ekrana bir şey 
veremez ve istediğinizi de alamazsınız . 
izleyicide o değeri vermez. Ben kendimden 
örnek vereyim bir tarihi yapıyı 10 farklı şekilde 
izleyiciye yeniden yeniden anlatabilirim . bu 
sebeple 100 ülkeyi gezeceğime kendi ülkemi 
100 farklı göz ile anlatırım. ben ilgi görüyorum 
programım ile veriyorum ve alıyorum kısacası 


Hiç düşünmedim... 


Olmaz mı, tabiki var zaten bu sebeple sürekli 
üretiyor farklı gözle anlatmaya çalışıyorum . 
her şeyin bir sonu vardır ama bu süreci 
uzatmak bizim elimizde kısır bir döngüde 
gidersek bu rekabet ortamında yok olur ve 
yeriniz hemen doldurulur bu böyledir. Her 
daim üretmek gerekiyor . aynı yemek sürekli 
pişirilip sunulmaz, Rekabet olmazsa işin de 
tadı olmaz. Rekabet iyidir . 





Aslında medya dünyası o kadar çok geniş 
kapsamlı ki kendi içimizde bile bile a o 
magazinci , o haberci, o geziyor ya da bu bu 
işin şu bölümü diye de ayırıyoruz. Yani ne 
desem yanlış olur değişmesini arzu ettiğim © 
kadar çok şey var ki bu bile başlı başına 
sektörün en önemli konusu. Herkes kendi işini 
ahlakı - hakkı ile yapsın yeter. 





DERYA UĞUR ÖNER 
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Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu 
olmak gerekli midir 7 


Bence herkes öncelikle hangi birimde olursa olsun , bu işin neresinde olursa olsun bir kere 
güzel konuşma dersi almalı . diksiyon demiyorum bakın güzel konuşma iyi bir iletişim için 
gerekli. ama eğer sunuculuk yapacaksa şart . iletişim mezunu olmasına gerek yok bir çok 
dostumuz arkadaşımız var alaylı ve ekranda yer alan değerli isimler . birçoğu da ilk yada orta 
okul mezunu ama işini hakkı ile yapıyorlar ama zorluklarını yaşamış ve öyle gelmişler bir yere . 
şuan her şey gençlere kolay geliyor bu sebeple eğitim olmalı ünv. Olmasa bile kurs. 


4 Medya'dan bahseder misiniz ? 


4 Medya ortağı olduğum yapım şirketi . eşim ile evlenmeden yaklaşık 7 yıl önce kurduğumuz ve 
kendi bünyemizde güzel projelere imza attığımız 14 yıllık bir şirket . organizasyon , festival, 
reklam ,tanıtım filmleri, belgeseller, canlı yayınlar gibi bir çok programlar yaptık yapmaya da 
devam ediyoruz. Proje üretme ve geliştirme ekibimiz var sürekli olarak yeni çalışmalar ile bir 
çok kanalda görebilirsiniz bizi. 


Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Sanırım öncelikle hemen karar verme yapımı değiştirirdim. Çok çabuk evet ya da hayır derim o 
anda olacaksa olmalı bazı şeyler bu sebeple biraz da tez canlıyım . aşırı iyi niyetim vardır 
sektörde dostlar bunu bir kenara bırakmamı söylerler ama henüz kenara alamadım & 


Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne 
şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl? 


Elimden geldiğince haber takibim var , her gece haberleri izlemen asla uyuyamam . gazeteyi de 
eskisi kadar takip edemiyorum ama sosyal medyayı çok sıklık ile kullanır ve takip ederim . 


Gezgin programı ile ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? 


Gezgin artık benimle özdeşleşen bir program oldu , hatta canım ciğerim diyebilirim © gezgin 
çok özel bir program çünkü alternatif turizmi anlatıyoruz Gezgin'de. Geçmişte yani 10-15 yıl 
önce turizm denilince akla güneş-kum-deniz gelirken şuan kültür turizmine yönelme ve 
farkındalık beni mutlu ediyor. Öylesi güzel bir topraklarda yaşıyoruz ki paha biçilemez her 
yerinde ayrı bir tarih ayrı bir gizem var . Hititler ile başlayan insanoğlu medeniyetinin son 
olarak cumhuriyet tarihi ile ne gibi değişimler gösterdiği ve bu ülke topraklarına neler 
bıraktığını adım adım aktarıyor aktarmaya da devam ediyoruz. 

Kaya oyma yaşam alanlarından , yeraltı şehirlerine , doğal güzelliklerde atalarımız miras 
bıraktığı nakış nakış taşa işlenmiş Selçuklu eserlerine kadar bir çok yapı Gezgin'in 
vazgeçilmezleri arasında. 

Çoğu zaman at sırtında peribacalarının arasından geçtik , çoğu zaman Coşkun akan bir ırmakta 
rafting botunda olduk ama hep en iyisini aktardık ve aktarıyoruz da. Türkiye toprakları gez gez 
bitme her geçen gün bir yenisini eklediğimiz mekanların tarihi ise kalbe değen cinsten... işte 
Gezgin'de bunları görürsünüz. 


Gelecekte ne tür projeler olacak ? 


Aslında ara ara değişik çalışmalarda yapıyorum şahsım olarak yani gezgin devam ederken canlı 
yayınlarımda oluyor tabi farklı siyasi olarak . bunlar aynı şekilde devam edecek kısmetse. Çok 
istediğim bir proje var bakalım kısmet olursa oda planlar arasında çok fazla şuan 
bahsetmiyorum ama oldukça ses getirecek . 


DERYA UĞUR ÖNER 





İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ? 


İyi bir sunucu doğaçlama gider ama bizim formatta yapıyor ise programı , ben şuana kadar hiç 
ezber yapmadım tarihi bilgileri ve önemli detayları okudum tabi ama deneyiminde etkisiyle 
doğaçlama yaptım, Bunun dışında bizler göz önünde olan insanlarız ve her şeyden önce insanız 
herkes gibi gittiğimiz yerlerde insanların merakı ve soruları oluyor, ilgi ve alakaları da bu 
sebeple insan olduğumuzu unutmadan şehirdeki amca-teyze ile de köydeki ile de aynı 
olduğumuzu unutmamalıyız . ben bunu çok yaşadım kimi üzmüş kimi kırmış ve ne acıdır ki 
kimileri hor görmüş iyi bir sunucu iyi izlenimler iyi anılar bırakanlardır . insan olduğunu 
unutmayan ve o şekilde davranandır . 


Haber spikerliği düşünüyor musunuz ? 


Biraz daha diyorum ama bu aralarda istemiyorum değil, Haber ve haberciliği çok seviyorum , $ 
yaşında bir oğlum var ve il dışındayken oldukça özlüyoruz birbirimizi . yeri geliyor 10 gün 
görüşemiyoruz. artık benimde sabah evden çıkıp akşam eve döneceğim günler olmalı diyerek 
düşündüğüm işler arasında en başta haber spikerliği geliyor. Yaptığım canlı yayınlardan dolayı 
oldukça deneyimliyim kolay adapte olacağım bir iş. 





Türkiye'de hemen her yeri görmüş bir isim olarak Klasik bir soru olacak ama bugüne kadar 
en çok etkilendiğiniz yer hangisi ? 


Aslında önemli bir soru . ben kırsal yerleri çok seviyorum çünkü oradaki yaşam her daim beni 
etkilemiştir . orada insanların mutlu oluşu ,saflığı , temizliği benim en etkilendiğim durumdur. 
Bazen İstanbul'a gelince oflayabiliyorum bu sebeple . Mesela Mardin ,Urfa, Ardahan, Artvin, Van 
,Muş ama İlçeleri falan işte .her yere gittim Türkiye'yi 5-6 defa turladım bir o kadar daha 
turlayabilirim her karışını 


Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ? 


Biraz olmalı ama illaki güzellik olacaksa bu iş olabilir diye bir şey yok. Önemli olan izleyiciye 
doğru ve güzel bir şeyler verebilmekse akıl öncelik olsun güzellik değil:) 


Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo - tv gazete ) Yok 
edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ? 


Sosyal medya çok fazla etkili ülkemizde olumlu ya da olumsuz bir çok etkisini görüyoruz 
maalesef ama öne geçmemeli çok ciddi sorunları da getirdi ama çok güzel işlerin de yapılmasına 
vesile oldu . sosyal medya yüzünden ben radyo tv nin yok olabileceğini asla düşünmüyorum . 
her şeyi çabuk tükettiğimiz gibi bununda bir sonu gelecek ve sosyal medyanın da nasıl 
kullanılması gerektiğinin gerçekliliği anlaşılır yakın bir zamanda . 


Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Genelde evimde oğlum ile beraber oluyorum , olmadı beraber eğlenerek vakit geçiririz ama 
bunun dışında pek bir şey yapmam . 


Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı? 


Beni derinden etkileyen filmler ve kitaplar oldu ama 1 tane evet işte bu dediğim olmadı . yerli ve 
yabancı bir kaç film var .'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının Hint versiyonunda yarışmacı 
olan bir gencin hikayesini anlatan film vardı Slumdog Millionaire,Piyanist , yeşil yol gibi Yerli 
yapımlardan Eşkiya , Babam ve Oğlum , Çınar ağacı bunlarda oldukça derinden etkileyen 
filmlerdi. Yani aklıma gelen bunlar . Kitap olarak da yakın bir zamanda ardahan belediye 
başkanının verdiği bir kitap var NARGİN isimli osmanlı rus savaşı zamanında ardahan ve 
bölgedeki askerlerimizin bir adaya hapsedilerek yaşadıkları ve şehitliği anlatılır bu çok derinden 
etkilemişti. 


KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ? 
Özellikle son 2 yıldır yakından takip ediyorum sosyal medya aracılığı ile ve gerçekten güzel 


işlere -röportajlara-organizasyonlara imza atılıyor. Ben oldukça başarılı buluyor ve bu yolda 
sizlere başarılar diliyorum . 





Röportaj : Cengizhan KAYA 


Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz 
konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi 
nerelerde görmek istersiniz? 


Ben hayata erken başlayanlardanım 21 yaşında yapımcı 
olup 22 yaşında kendi şirketini açıp ,15 yıldır aralıksız 
devam eden bir programa imza atan bir yapım var 
dolayısıyla bulunduğum konumdan ilk andan itibaren hiç 
memnun olmadım her aşamasında yükselerek gitsem de 
savaşçı ve hırslı yapım zaten durmama izin vermedi. Bu 
sebeple biraz daha biraz daha diyerek yola devam 
diyorum 


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize 
vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 


Hayatımda göründüğü gibi her şey kolay olmadı tabi ki 
büyük zorluklar ,sıkıntılar ve zaman içerisinde bir yere 
geliniyor . önemli olan geldiğiniz noktada ne kadar 
mutlusunuz . buraya gelene kadar kırılmış olabilirsiniz 
ama kırdınız mı ? ezdiniz mi ? bunlar önemli bunlara daha 
çok dikkat etmek gerekiyor. Ben şahsım olarak vicdanen 
çok rahatım ve rahat olmanın verdiği huzur ile yürümeye 
devam edebiliyorum . 81 ilin 81'inde de evim var benim . 
muhakkak dostunuz, dostlarınız olsun, 1 kere dahi sohbet 
etseniz aradığınızda ben geliyorum diyebileceğiniz güzel 
anılar bırakın inanın öylesi güzel ki bu duygu. 
Takipçilerim çok güzeldir benim yaşına bakmadan 60 
yaşında da olsa amcamız abla derler bana samimiyetten , 
sevgiden . hatta bu hafta örnek veriyorum Urfa'ya 
geliyorum diye paylaşım yapsam hemen yazarlar, eşimle 
çocuğumla yada arkadaşlar ile ağırlayalım diye . yetişmek 
mümkün değil tabi ki ama çay içmeye de olsa vakit 
ayırmayı tercih ediyorum iş bitiminde. O yüzden ben ne 
güzel bir izleyiciye sahibim diye hep söylerim . bizim 
insanımız gibisi yok . 
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YORGUN RUHLAR VE 
BEDENLER 


ÇELİŞMELER 


Zaman yırtık, mekan yırtık, gönüller yırtık, bilinçler yırtık; Eski yıllardaki 
düşük kaliteli gazete kağıtlarının, günlerce ıslanıp, güneşte kupkuru 
olduktan sonra ghcirrt diye yırtıldığı gibi yırtılmış insanlarız. Bu insandan 
gölgelik olmaz güneşten korusun, fırtınalara dayanmaz korugan olsun. 
Oysa kaviydik sarp yokuşlarda ve emniyetsiz inişlerde; yay gibi gergin, 
pars gibi çeviktik, onmazdı yan gözle bakan... 

Ne oldu? Zehirli bir şey mi soluduk; akciğerimizden göğertti bizi de ölüyor 
muyuz yavaş yavaş? Ne yaman bir virüstür, darmadağın etti vücut 
ülkemizi, 

Görmek için bakmıyor muyuz ne? Yoksa görmeye mecalimiz mi yok? Beş 
duyusu vardı insin...Nerede şimdi duyargalarımız? Kim iddia edebilir 
herhangi bir figanla sarsıldığını? Değil figanlar ülkesinden, gözünü biraz 
devirerek görebileceği yüreklerden kopan bir çığlıkla kavrulabilen kaldı mı 
hayatımızda? 

Ne çok senaryonun içinde dekor insan? Kim kendi hayatının hesabını 
yapabilir? Ve kim verebilir kendi hikayesinin hesabını, en azından kendine 
bari? 

“öyle bir hayata çattık ki; hayata kurmuş pusu' diyen büyük şair, nasıl 
betimlerdi güncel çelişkiyi? Nasıl? 

Sennet'in Zanaatkar'ındaki insanlar gibiyiz: 'morallerimiz bozuk'. Ama 
hangi kominizma katkütlere dizip umarsızca astı bizi darağaçlarına? Ne 
yere düşen bir güle bile kaygılanacak gönlümüz ne de bir uçurtma 
uçurtmaya hevesimiz var! 

İsmet Özel de mi yalancı? Nerede ' otların sarardığı yerlerde 
güneş/kurşunun değdiği tende heves' nerede? Bu fışkına bir damlayı hangi 
bulut inzal edecek? Keşke sudan önce inmeler kötürüm etmese ve sürgün 
boy verse içimizde... 


ZITLAMALAR 


Uyuduğumuzdan değil uyanamayışımız! Dinlenemeyişimizden değil 
yorgunluğumuz! Yokluktan değil açgözlülüğümüz! Cömertliğimizden değil 
ikramlarımız! 

“hayat zıddıyla kaim' diyen ezber, unuttur kendini. 

Son altmış yılda, ezelden beri üretilenden daha çok üretilen bilgi cahilsin 
kendine bile! 

Yolsuz rehberler nereye sürükler yolcuları? Yüzyılın başında Valery 
namusluca, 'takibi bırakın; biz kaybolduk' demişti ne güzel, Yazık ki sözünü 
dinlemedik, Vallery de artık yok ortalıkta. 

"ne içindeyim zamanın/ ne de büsbütün dışında" derken yaptığı ile 
Tanpınar'ın, bizim anlatmaya koyulduğumuz aynı şeyler değil, 


YANILSAMALAR 


Bir cümlesine tutunabileceğiniz kaç insan var hayatımızda? Doğrusu, 
herhangi birinin tutunacağı bir cümle biz kurabildik mi? Ki cümle kurmak 
ev çatmak gibidir. Arayana yuva olacak bir tek cümle kim kurar bugün? Biz, 
seksen milyonun buluşacağı bir cümle var mıdır? Bir cümle....hep birlikte 
gölgesine otursak ve çoğaltsak o cümleyi, kulaktan kulağa aktarsak, 
sağaltsak ruhumuzu; su kaynaklarımıza fısıldasak canlansa yanmış 
ciğerlerimiz; dağlarımızın dumanlarına versek berraklaşsa göğümüz; 
yeşerse tohumlarımız, çağıldasa derelerimiz, dalgalansa denizlerimiz... 
Nerede o cümle ve keşke bulsak o cümleyi çatabileni... 





UMUT 


İnsanın içindeki kuyu Mariana'dan daha derin. Bu çağda 
herhangi biri o çukura itebilir herkesi. Ne var ki Yusuf'u 
kuyusundan çıkaran kervan, çıkaramaz insanı kendi 
kuyusundan, Ve ancak insan, içinde bir dayanak bulmayı 
başarabilirse, kuyudan tutuna tutuna değil uçarak çıkabilir. O 
halde insanın içinde bulabileceği dayanağı kim uzatabilir 
insanın içine? Belki de vardır her zaman o dayanak...Ve fakat 
olduğu konusunda umut edebilsek billurlaşacaktır belki. 

Ve Orhan Seyfi haklı olabilir: 'kül olmaz ateş, 
yanmadan/denizler durulmaz, dalgalanmadan”.... 

'yüksel ki yerin bu yer değil' diyen N. Kemal'in öğüdü nedir? 
Hüner nedir? Nereye düştük nasıl yükseleceğiz? 


YILLAR YORGUN BİZ YORGUNUZ 


Herkes yorgun, mutsuz, kırgın, bitkin, gergin, bıkkın herkes. 
Her gün yeni bir sendroma yuvarlanıyor insanlar, Bütün 
insanlık topluca bir travmaya kapıldık. Buna bağışık olmak 
mümkün değil zaten ama iyi ki mümkün değil, Yoksa 'deli bir 
toplumun içindeki tek akıllı" olmak gibi bir ironi ile başetme 
uğraşı yüklenirdi üstümüze, 

Herkesin yorgunlukları, kırgınlıkları, mutsuzlukları ve 
bitkinlikleri farklı sebepledir muhtemelen. Yaşadıklarımızdan 
geriye öyle mecalsiz kalıyoruz ki, 'yorgunum' diyor ve sözün 
bittiği yere geliyoruz. 

Yorgunluğumuzu anlatmaya çabalamak ayrıca yorucu; buna 
takatimiz yok. Ne ki yaşamak yükü üzerimizde". Uğrunda, 
yorularak bile olsa yaşamaya değer bir şeylerimiz olursa 
seneler boşa geçmeyecek'; malum yıllar da biz de yorgunuz. 
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HANDAN MUSAOĞLU 


“Ruh aslında bedenin en yorgun ve en gri tarafıdır..." 


Artık sıklıkla duyuyoruz: 'yorgunum'. Nasılsın sorusunun karşılığı 
yorgunum ya da idare eder. Önceden birisine 'nasılsın?' dediğimizde, iyi 
olmasa da 'iyiyim' derdi... Yorgunluk... ve artık bunun gizlenmesinin 
mümkün olmaması veya gizlenmeye gerek duyulmaması, Bir çeşit 
umarsızlık? 


TEORİDEN GÜNLÜK HAYATA 


Üzerimizde kalmasın, bir hakkı teslim edelim. Farklı ülkelerde yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki, kadınlar erkeklerden daha yorgun... Kadınların 
yapmak zorunda olduğu ya da görevi olarak tanımlanan sorumlulukların 
çok fazla olması ruhen ve bedenen daha çok yıpranmalarının sebebidir... 
Bu çağı kadınlar doğuruyor ve kadınlar taşıyor adeta. Bu cümleden bir 
roman çıkarabiliriz. 

Çağımızın kronik sorunlarından stres ve yorgunluk kardeşimiz gibi 
hayatımızın her an içinde... İliklerimize kadar işleyen bu kardeşler, insanı 
sürgünde gibi tüketiyor... Yapılan bir araştırmanın sonuçları, meselenin 
başka bir boyutuna dikkatimizi çekiyor. Özellikle öfke, üzüntü, kaygı gibi 
olumsuz duygularını ifade etmede güçlük çeken bireylerin ruhsal ve 
bedensel bir çok hastalığa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu 
gösteriyor. Bir bulguyu daha zikredelim: depresif kişilerin geneli, 
vazgeçmeyi kendilerine alışkanlık edinirken, yorgunluk sendromuna 
maruz kalmış kişiler, öfkeli-kızgın oluyorlar... 





BİRKAÇ BİLGİ 


Almanyatla yayımlanan bir makalede yorgunluk, depresyonun "lüks 
versiyonu" olarak tanımlanıyordu. Kronik yorgun olan insanların geneli 
vicdanlı, fedakar, yardımsever ve hayır demeyi beceremeyenlerdir... 

Baş edilemeyen, iyi yönetilemeyen stresler, öfkeler, kaygı ve endişeler 
ruhumuzu kapatan, örseleyen her şey, ruhsal ve bedensel yorgunluk 
yaratıyor... 

Maddi ve manevi sıkıntılar gönül travmaları, arkadaşlık, dostluk, 
ilişkilerinde yaşanan hayal kırıklıkları, iş hayatının sıkıntıları gibi her şey 
yorar ve mutsuz eder oldu insanoğlunu... 

Size de oluyor mu? Uzun zamandır içten gülmediğini hatırlatan gülmeler... 
Sözde iletişim araçları yorgunluğumuzu artırıyor. Umudumuzu artıran, 
düzeyli, estetik, felsefi, eğitici içerikler bulmak zor! Hele asosyal medya; 
çeşit çeşit hayal kırıklığı oluşturmakta, yorgunlukları artırmakta üzerine 
yok! Sosyal medya, sanal alemler güzel olan çok şeyi, ziyaretleşmeleri, 
sohbetleri, ilişkileri bitirme noktasına getirdi. 

Aslında hepimiz kendimizi tedavi edici yöntemler bulmayı başarmalıyız. 
Kendimizi eğitmemiz gerektiğinin, olumlu düşüncelere odaklanmak 
gerektiğinin bilincindeyiz. Hemen yorgunluk bahanesinin altına 
sığınıyoruz....Aslında ıslanan bir kedi gibi 'artık silkelenme zamanı" desek, 
kendimize gelsek ve bunu bilinçaltına yerleştirsek ne güzel olur. 





BASİT FAKAT ETKİLİ BİRKAÇ ÖNERİ 


Gece uyuma ve sabah kalkma saatlerimizi düzenleyerek, 
sosyal aktivitelerimizi artırarak, düzenli okuyarak, ve 
egzersiz yaparak, fazla yemekten, alkol, kafein, nikotinden 
uzaklaşarak, her gün 30 dakika yürüyüş yaparak; kaygıyı, 
endişeyi, olumsuz düşünce ve sorgulamaları, hayal 
kırıklıklarını, kaybettiğimiz yıllara yerinmeyi, keşkeleri, 
bırakabilir, zihin, ruh ve beden yorgunluğumuzu 
hafifletebiliriz. 

Yaşadığımız hayattan sürekli şikayet etmenin yararlı bir yanı 
yok. Bunun yerine kendimizi rehabilite etmenin yollarını 
öğrenmemiz gerekir, Hem, İngiliz edebiyat eleştirmeni 
Schaffner dostumuz da bize serap göstermeye çabalamıyor 
mu? Demiş ki: “yorgunluk hep vardı; değişen sadece nedenleri 
ve etkileriydi.” 

Yorgunluklarımız biz zihnen ayağa kalktığımızda dağılacaktır. 
İnsan, verili bulunan cevherlerini keşfettikçe gücünün ve 
kabiliyetlerinin farkına daha çok varacaktır. Hayat çok büyük 
bir şanstır ve kaybedilmemelidir. 

Esen kalın... 


HANDAN MUSAOĞLU 
SPİKER / EĞİTMEN 
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ONLARI HİÇ BÖYİ 


GÖRMEDİNİZ. 





ŞULEŞAN DEMİR ILE GÜZELLİK UZMANLIĞI VE MEDYA 
ÜZERİNE 


Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 


Uzun yıllardır güzellik sektöründeyim. Son yıllarda hem medikal hem doğal uygulamaları 
sosyal platformda paylaşarak, güzellik uygulamalarını farklı bakış açısıyla geniş kitlelere 
duyurmak isteyen bir uzmanım. Tv'de edindiğim deneyimler izleyiciye işimi anlatıyor olmak, 
beni mutlu ediyor. Profesyonel hayatımda beni ben yapan şeyler arasında detaylara önem 
veriyor olmak geliyor. İşimi sevmenin yanında eğitim ve tecrübelerimi doğru yerde kullanmak 
her ne iş olursa olsun başarıyı kaçınılmaz kılıyor. Bunun yanında eşim ve hayatıma anlam katan 
oğlumuz yaşam kaynaklarım. Onu hayata hazırlarken bende değişimler yaşıyorum. Kendini 
daha çok dinleme, iyi hissettiren ne varsa hayatıma dahil oluyor diğer her şey elenerek 
gidiyor.Hayali,yaşantısı abartılı her şeyden uzak,ailem ve sevdiklerimle olmak yetiyor. 


Neden güzellik uzmanlığı ? 


Hayatlara güzellik katmak daha ötesi yok bu duygunun,bakımlı olmak smutlu hissetmek , 
mutlu etmek <mutlu olmam demekjişte bu benim formülüm 


Güzellik uzmanlığına ilk adımı nasıl attınız? 


Yeteneğiniz sizi meslek sahibi, eğitimleriniz sizi uzman, tecrübeleriniz sizi güvenilir 
başarılarınız sizi en iyi yapar. Hayallerime böyle adım adım ilerledim 


Güzellik uzmanlığı dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı? 


Yine işimle ilgili olurdu. Geniş kitlelere duyurmak istiyorum. You tube kanalım için çalışıyoruz. 


Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu 
mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri 
nelerdir? 


İnsan kendiyle yarışmalı iyi olan her şey ya da geç sıyrılır layığını bulur. Kendiniz için biriktirin 
emeğiniz karşılığını bir gün mutlaka alırsınız. 


Güzellik dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Bakımlı olmakla başka biri olmaya çalışmak farklı şeyler .Değişimi sahip olduğunuzu iyi hale 
getirerek yaşamalısınız. Zamanla hepimiz deforme oluyoruz olacağız.Benim tavsiyelerim 
yaşınızın iyisi olmanız. Cilt bakımı ile cildinize yatırım, yüzünüzdeki deformasyonlar için küçük 
dokunuşlar. Sağlıklı bir ciltle daha güzel görünmek.Bunun için önce siz istemeli sonra teslim 
olmalısınız.Abartılı hiçbir görüntüyü görmek istemezdim. 


Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce nasıl bir eğitim 
almak gereklidir ? 


Eğitim şart. Kursları 3-6 ay içinde tamamlarsınız. Milli Eğitim onaylı sertifikanız sizin 
çalışmanıza imkan sağlar, fakat size kalfa yada usta yetkisi vermez. Mesleki eğitim 
merkezlerinde sınavla kalfalık 5 yıl sektörde başarılı çalışırsanız sınavla ustalık , 40 saatlik bir 
eğitimi tamamlayıp ardından sınavla Usta öğretici olur eğitim vermeye hak kazanarak Uzman 
Estetisyen olursunuz, Kurslarını bitiren arkadaşlara eğitimlerini sonuna kadar 
tamamlamalarını iş kurma hayali olanlara çalışma hayatıyla tecrübe edinmelerini sonra 
hayallerini gerçekleştirmelerini tavsiye ederim. 
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ONLARI HİÇ BÖYLE 
GÖRMEDİNİZ 


Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Bu imkanım var:):)Uygulamaları yapan biri olarak ihtiyaç duyarsam yapmamak 
olur mu :) Yarın için bugünden bakımları ihmal etmem, sağlıklı görünmesi için 
cildime yatırım yaparım. 

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından 
ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl? 

Yakından takip ediyorum. Aylık okuduğum dergiler var. Yurt içinde ve yurt dışında 
işimle ilgili yenilikleri , gündemle ilgili Türkiye'de ve dünyada oluşan gelişmeleri 
internetten ve gazetelerden okuyorum. Sosyal medya aracılığı ile işimle ilgili 
paylaşımlar yapıyor. Bir çok mesaj alıyorum. Onlara cevap veriyor elimden 
geldiğince kullanmaya çalışıyorum. Beni yakından tanımaları için özel 
paylaşımlarda bulunuyorum .Bir çizgi var. O sınırın her zaman olması gerektiğine 
inanıyorum. 


Televizyonlardaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? 


Hayalim tüm uygulamaları anlatabileceğim ve paylaşıp gösterebileceğim bir yerdi. 
Beykent üniversitesinde (Beykent TV) 70 yakın program bunun yanında tüm 
uygulamaları çektiğimiz 50 yakın uygulama vtr'si ardından TV8 Kanaltürk Fox gibi 
bir çok kanalda uzman olarak konuk ve Beyaz Tv'de 26 bölüm hem sunuculuğunu 
hem uzmanlığını üstlendiğim A'dan Z'ye tüm işlemleri anlatıp değişim yaşattığımız 
“ Estetik Akademisi “programımız oldu. 


Youtube kanalındaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? 


Yoğun çalışma hayatımdan dolayı vakit ayıramadım.Tüm programlarımı 
yayınlamayı klinikten uygulamaları paylaşarak nasıl bir yol izleyeceklerini pratik 
neler yapabileceğini medikal ve doğal yöntemleri en merak ettiklerini göstermek 
ve takip edenleri bakımlara yaklaştırmak istiyorum. 


İyi güzellik uzmanlığını nasıl tarif edersiniz ? 


Ona baktığınızda bu güzellik uzmanı diyebilmelisiniz.Yansıtmalısınız. Eğitimi 
tecrübesiyle insanlar üzerinde olumlu değişimlere sebep olmalısınız.Bu meslek 
masa başı işi değil.İşin mutfağından gelmelisiniz.Hedef kendi işiniz olmadan önce 
kazanacağınız tecrübeler olmalı. Her şeyden önce doğal görünmelisiniz. Cildiniz ışıl 
ışıl tarzınız tavrınızla uzman olduğunuzu hissettirmelisiniz. İşini iyi yapan 
arkadaşlarımı alkışlıyorum.Gösteri yerine gösteriş karıştırılmamalı.Mesleğe saygı 
insanlarla iletişiminiz ve küçük detaylar sizi en iyi yapar. 


Medyayla ilgili ne tür çalışmalar olacak ? 
Şimdi youtube kanalım için uygulamalar çekiyoruz. 
Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ? 


Ekran yüzü olmak şart en önemlisi ekranda samimi doğal bir şekilde izleyiciye hitap 
edebilmek. 
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Herkesin kendini ifade ettiği ister özel ister iş hayatı için iyi bir platform . 


Sağlık programları Tv'nin olmazsa olmazı görselliği daha çok kullanmak gerekiyor, Uzmanların Tv 
dilini bilmesinde fayda var. Dakikalar boyunca bilimsel sohbet sürdürmek sadece ilgilenen kişilerin 
dikkatini çeker. Oysa sağlık programlarının genel izleyiciye hitap etmesi gerek. Uzmanlar işinde çok 
başarılı olabilir ama ekran karşısında izleyiciyi duruşu hitap gücü espirisi ile eline almazsa ekranda 
başarıya ulaşılamaz. Sağlık programları uzman seçiminde bu kriterlere dikkat etmeli. Daha izlenir 
dikkat çekmek için ünlü moderatör seçmek sorular ve sohbetteki başarısız etkileşim de negatif algı 
yaratabiliyor. İşin uzmanlar tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum.Biz Türkiye'de bir ilk 
Uzman Estetisyen ve Plastik Cerrah sunumuyla Estetik Akademisi programımızı yaptık. Bilgilerimizi 
harmanlayarak bilimsel terimlerden uzak estetik ameliyatlardan medikal ve doğal yöntemlerine 
kadar öncesi sonrası inanılmaz değişimlerle her anlamda kapsamlı donanımlı bir programı izleyici 
ile buluşturduk. Böyle başka bir program yok.Takdiri izleyiciye bırakıyorum 


Oğlumla vakit geçirmek inanılmaz birlikte keşfediyor bende yeniden büyüyorum.Hayat bambaşka 
anlamlarla doldu.Doğayı ,yürüyüşü,dağları,hayvanları şehrin kalabalığından kaçıp sessizliği izole 
olmayı enerji dolmayı seviyorum. 


Hayatı sorgulayan biri olarak hayatımın kitabı “Kuran-ı Kerim" Türkçe meali'dir. Hayatımın filmi 
olurdu onu izlemeyi çok isterdim. 


Bizlerin daha yakından tanınması sağlıyor mesleğimizi duygu ve düşüncelerimizi sizin sayenizde 
yansıtıyorsunuz. Bu alanda istikrarlı duruşunuzu takdir ediyor başarılarınızın devamını diliyorum 


Yarını düşünmek kaygıları çoğaltır.Bunun deneyimini yaşadım.Cihangirdeki Güzellik merkezimi gezi 
parkı olaylarından dolayı kapamak zorunda kaldık.Cihazlarımın çoğu güzellik merkezlerinde 
çalışıyor.Yeniden açmamı herkes bekliyor.Bu benim için kolay birlikte çalıştığım plastik cerrah 
doktorumuzla güzellik bölümü ile bazı iş ortaklığı planlarımız içinde. Oğlumdan öncesini özetlesem 
Akatlar'da çalıştığım klinikte medikal direktörlük yapıyor oradan Cihangirdeki kendi merkezime 
gidiyor sonra sabahlara kadar Tv programına çalışıyor ertesi günü uygulama çekimlerini yapıyor 
sonra canlı yayına çıkıyordum.Bu yorucu bir süreçti.Böyle süper kadın olmaya gerek yok.Bu bana 
hayatın öğrettiği işinin başında ol, çalış ama kendini yorma başarı için tek bir şeye odaklan.Şimdi 
Oğlumun büyümesini görmek istiyorum.Yine beni göreceğiniz yer işimin başıdır. 


Her güne umutla ve gülümseyerek başlamak size güzellik katar. Hayallerinin peşinden gitmek 
yarısına gelmek demek iç sesleri ve bu yolda onlara en güzel hatırlatmayı yapar."Hadi dene" Bu 
yolda yaşayacakları olumsuzlukları ayıklamak içlerinde tüm gücü taşıdıklarını hatırlatmak isterim. 
En büyük teşekkür yapamazsın dendiğinde, yolunuz tek başına unutmayın, hepsi ve daha fazlasının 
başarınızda büyük payları olacaktır.Hayata bir kere geliyorsunuz dilediğinize siz gidin. Sizden başka 
bir siz yok. 








NİL DENİZ'İN YAZISI 





SUNUCULUĞA DAİR 


“ İyide o işler öyle olmuyor... 
İnsanın sevdiği işi yapması hele ki günümüz şartları itibariyle hiç de 
dışarıdan görüldüğü kadar kolay olmuyor .. 

Ülkemizde birçok insan işsizlikten yakınıyor... Bulduğu zaman da işi 
sonradan beğenmiyor. ( Bu söylediğim ; çalışmaya gerçekten ihtiyacı olup 
da ücret yada çalışma şartları itibariyle anlatılan işten farklı olarak 
mağdur edilenler asla değil... ) 

Kastetmiş olduklarım ; mesleki alt yapısı ve donanımı olmadan ; herkesin 
her işi yapabileceğini düşünüp , sadece sosyal medyada takip ettiği 
fenomenlerin hayatlarına yada oturduğu yerden televizyon dünyasının 
ihtişamına kapılarak kısa yoldan bilgisi olmaksızın 

“ Aman ne var canım .. bende spiker , sunucu olurum * diye bu işi dışarıdan 
basite indirgeyenlere sözüm .. 

İyi de azizim .. "O işler öyle dışarıdan gözüktüğü kadar kolay olmuyor. 
Hazır konuya değinmişken ; unutmadığım eski bir anımı sizlerle paylaşmak 
istiyorum 

Trt Kent Radyo İzmir 'deki programlarıma ilk başladığım dönemde , 
kuaförümde saçım yapılırken ; bir yandan da kuaförümde her zaman ki gibi 
sohbet ediyorduk... Biz konuşurken yan tarafta işlem yaptıran hiç 
tanımadığım bir hanım * sizlerin işi ne kolay ... kağıttan yada ekrandan 
oku , rahat kazanılan meslek” diyerek tabir-i caizse sırıtık , kendince bilmiş 
özgüveniyle gülümsedi 

Cevabım hazırdı ancak işin aslını bilmeden sadece dışarıdan bakınca belki 
oda kendine göre haklıydı .. 

Niye derseniz , yıllardır ekran önünde hiçbir alt yapısı olmadan prompter 
önünde sadece dönemlik , bir varmış bir yokmuş magazin programlarını 
sunanlara ( sunduğunu sananlara ) o kadar odaklanmıştı ki ; kolay İş 
sektörü gözüyle bakıyordu .. Aslında büyük bir ciddiyetle disiplin , 
sorumluluk gerektiren bir iş olduğundan bihaberdi.. Araştırmaya hiç gerek 
duymadığı da. 

-* Ortada aktarılması gereken genel bir bilgi , haber kaynağı yoksa sizin 
söylediğiniz şekilde mümkün değil , Yoruma ve bilgiye dayalı olur .. Siz 
kimlerin programlarına istinaden böyle söylediniz ki ? * dedim 

-*E magazin programlarında okudukları çok belli , hatta bazen ekrana 
bakıyım derken heceleyenleri var .. " dedi.. güldü 

-* Magazinden başka program izlemiyorsunuz herhalde " deyip 
gülümsedim. 

- "Vaktim olmuyor , sıkılıyorum evde .. geziyorum " dedi. 

- “O zaman böyle düşünmeniz normal .. Özellikle ki haber programlarını 
izlemiş olsanız gündemi yakından takip etmekle birlikte ciddi bir ön 
çalışma gerektirdiğini anlardınız " dedim , tebessümle baktım . 
Tüm bilgisizliğini açık ara ortaya koymuş olmanın verdiği özgüvenle 
bilmediği bir meslek dalı hakkında kendine yorum yapmayı önce hak 
görmüş. Sonrada pişman olmuştu ..Hatasını anladığını gösteren 
mahcubiyetle " doğrudur “ dedi. Bunu anlaması bile o an yeterliydi . 

İşte bu yüzden ; gerçekten bu mesleği seçmek isteyen spiker & sunucu 
adayı 
genç arkadaşlarıma tavsiyelerim : 
1-Her şeyden önce bu işe gerçekten gönül vermiş olmanız lazım. 
2-Bu işi yapmak istediğinizden eminseniz ; bununla ilgili mesleki 
eğitiminizi 

tamamlamalı , aynı zamanda en az bir yabancı dil biliyor , konuşuyor 
olabilmeniz 

lazım. 
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3-Gazete , kitap okumayı , araştırmayı , her defasında bir 
önceki halinizin en iyisi olmayı , bu konuda yenilenmeyi , 
kendinize yeni hedefler koymalı.. hatta öyle ki.. çalıştığınızın 
yerin stüdyosunun tozuna bile aşık olmanız lazım. Sadece 
güneşli havada değil... Yağmurda çamurda...gece gündüz 
demeden... offlamadan ... puflamadan.. günün hangi saati 
olursa olsun. İç çekim , dış çekim demeden... 
4-Sıfır egoyla... bilgiye dayalı.. insancıl , güvenilir , pozitif , 
güler yüzlü , iletişiminizin kuvvetli , en olumsuz anlarda bile 
soğukkanlılıkla her koşulda canlı yayınların bile hakkından 
geliyor olmalısınız... ( Bu son dediğim tabii tecrübeye sabit ) 
Hem de en güzel , en özgüvenli duruşunuzla... 
5- Mesleki açıdan yetenekli , anlattığınızı , konuştuğunuzu 
dinletir , ağzınızdan 

çıkanı kulağınız duyuyor olmalı , ona göre düşünerek 
konuşmalısınız .. Yani demem o ki ; Herkes her mesleği 
yapamaz .. Şayet bu meziyetleriniz varsa da hazırsınız , siz bu 
işi gerçekten istiyorsunuz demektir. 
Okurken hala düşünüyorsanız ; yol yakınken kendinize en 
uygun güzel bir meslek sahibi olmanız konusunda vakit hala 
geç değil... Araştırarak , okuyarak en doğrusunu bulacağınıza 
eminim.. Bol şans..Sevgilerimle ... 





Sosyal Medya Hesaplarım : 

Facebook : Nil Deniz 

Instagram : Tnil. 

E-mail © : nildenizofficialegmail.com 


NİL DENİZ 
SUNUCU 
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28 mart 1989 Malatya doğumluyum. ilkokulu Malatya'da okuduktan sonra ortaokul ve liseyi 
babamın işi nedeniyle Tekirdağ Çerkezköy'de bitirdim. konservatuar okumak istememe rağmen 
ailemin istememesi nedeniyle Ege Üniversitesi Edebiyat fakültesi Arkeoloji bölümünü kazanıp 
İzmir'e gittim. Üniversite hayatıyla birlikte müzikle daha yakın ilgilenmeye başladım. Lise 
yıllarında belediye koroları keman derslerine başlamıştım. Aile baskısından dolayı rahat 
hareket edemiyordum. Müziğe olan merakımı ailem kabullenmiyordu. Sonrasında Üniversite 
Yıllarımda kendi bölümümü okurken konservatuar bölümünde derslere girmeye başladım. 
Hatta kendi derslerimi çok aksattığım için az kalsın sınıfta kalıyordum. Devamında özel şan 
dersleri Mehmet Şafak Serhat Serper gibi Trt sanatçılarından özel derslere başladım. Tsm 
repertuarı edindim. ve sonrasında İzmir'de hep okula devam edip hem de sahne alamaya 
başladım. Bu arada sorunuza müzik hayatimin başlangıcını anlatırken kendimden bahsetmeyi 
unuttum. Hemen kısaca birkaç maddeyle kendimi anlatayım size. Öncelikle koç burcuyum. 
kendini seven, özgüveni yüksek, yaptığı işte en iyisini yapmazsa yapmayan, becerikli, hırslı, 
eğlenceli biriyim. sevdiğim insanlarla vakit geçirmeyi seven, boşa vakit harcamayı sevmeyen, 
hayatın her anında iş düşünen biriyim. saydığım maddelerden sanırım nasıl biri olduğunu hayal 
edebilmişsinizdir. 





Albüm serüvenim 2014 yılında Selami Şahin'le tanışarak başladı. Sahnede şarkı söylerken 
Selami Şahin'le tanıştım. ve o günden sonra hiç peşini bırakmadım onun. ilk stüdyosunda beni 
dinledikten sonra biz sana albüm yapmalıyız dedi, inanamadım. Çünkü hayal bile edemezdim. 
Bana hep sen iyi bir sessin kesinlikle seni duyurmamız lazım demisti, ve yaptı da. ilk önce tek 
single yapalım dedim korktum Selami Abiye. o da bana hayır sen konsere çıktığında tek şarkıyla 
konseri bitiremezsin albüm yapacağız dedi. Kendine güven ben hep arkandayım dedi bana, 
İnanın bana hep o cesaret verdi. Bana koca bir dosya verdi cd ile birlikte, Burada hiç 
okunmamış bir sürü şarkım var birini seç dedi. Hepsi öyle güzeldi ki seçemedim. En son illa da 
şarkısını stüdyoda mırıldanırken abi bu hangi şarkı dedim benim şarkım dedi.ve o dosyada 
olmayan şarkıydı. Bu şarkıyı okuyabilir miyim dedim.ve o mırıldanırken illa da şarkısını seçtim. 
Albüme de ismini veren bu şarkı benim ilk göz ağrım oldu. Devamında Doğuş'tan 2 eser aldık. 
Aşkzede ve Padişah isminde, Serdar Ortaç'tan bilsemki yi okudum. Ahmet duyardan gel gör 
beni ne haldeyim şarkısını okudum. ve klasiklerden Ölüyorum Kederimden şarkısını da albüme 
ekledik. bu arada Selami abiden 2 eser okudum. illada ve haydi haydi yallah, Toplamda İlla da'yı 
Z versiyon kullanarak 8 şarkılık bir albümle Selami Şahin beni ve sesimi sizlere sundu, Müzik 
camiasına ben-i kazandırdı. 


Müzik her şeyden önce benim için koskoca bir okyanus. Her gün yeni şeyler öğreniyorum ve 
bunun sonunun da olmadığını düşünüyorum. Olmasın da zaten ben hep öğreneyim ve hep 
müzik yapalım. İşin özü şu ki hakikaten müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Selami Şahin'le 
;sahne hayatı olan bir kadın olarak işimi taçlandırmış olmakta büyük bir onur benim için. güzel 
ve emek olan her işin bu camiada yerini bulacağına inanıyorum. Müzikten hiç vazgeçmeden hep 
üretmekten yanayım. Çok güzel umutlarım hayallerim var, Zaten bu duygularımı kaybedersem 
inanın müzikten beklentim diye bir durumda kalmaz. 











Serdar Ortaç ile Kıbrıs'ta onun konseri esnasında tanışmıştım. Albüm aşamasındaydım. o gece 
keyifli bir gece geçirdik. Bilsemki'yi okuyordu sahnede kendi kendime bu şarkıyı okumalıyım 
dedim. Ertesi gün Selami abiyle konuştum, Müzik direktörüm ve albümün yönetmeni olduğu 
için o da güzel seçim hemen alalım dedi ve okuduk. Doğuş ile ortak bir sanatçı arkadaşımız 
sayesinde tanışmıştım. Yıllar evvel albüm dönemindeyken de güzel şarkılar var mi dedim. O 
da bana ilk telefonda konuşurken padişah şarkısını okudu bayıldım ve aldım. Sonrasında bir 
araya geldik ve Aşkzede'yi dinledim. iki şarkısını beğendim.ve tabiki yine üstadımı aradım 
dinledi şarkıları onay verdi. 


Öncelikle şunu söyleyeyim Selami Şahin'e tabi ki kendimi kabullendirmem biraz zor oldu. Hani 
derler ya kapısında paspas oldum hakikatten oldum ve gocunmuyorum da, İyiki de yapmışım. 
Ondan müziğe ve hayata dair o kadar çok şey öğrendim ki, ama ona bu albümü sesim 
kabullendirdi. buna inanıyorum.ve bana çok inandı güvendi. Albümün hem yönetmenliğini 
hem de müzik direktörlüğünü yaptı. Her aşamasında yanımda oldu. Şarkı seçerken stüdyoda 
okurken. Bu yüzden ona minnettarım bana babalık ağabeylik hocalık yaptı. Selami Şahin iyiki 
var. 


ilk sahneye çıktığım günden beri herkes beni Sibel Can'a benzetir. inanın bilemiyorum bende. 
Sesim halim tavırlarım duruşum görüntüm inanın hepsi olduğu gibi Bahar Gelir. Sibel Can'a 
benzemek için hiçbir şey yapmıyorum. Her halim içimden geldiği gibi. ama tabiki Türkiye'de 
güzel bir isme sahip güzel sesli güzel bir kadına benzetilmek benim için bir seref. ve Sibel 
Can'ı da çok sever ve çok beğenirim. ama özellikle yapılmış bir şey değil bu. Bu benim doğam. 
kesinlikle taklit değil. tam tersine taklitten nefret ederim. herkes ayrı bir birey.ve olduğunu 
yansıtmasından yanayım. 





Aslında insanın kendisinden bu kadar bahsetmesinden yana değilim hiç bir zaman. Herkes için 
ilk kural ben ve diğerleri diye başlar her şey. ama müzik konusunda kendimle ilgili ayıran 
özellik olarak konuşursak inanın müziğe aşık müziksiz bir hayat düşünemeyen biriyim. 
Şarkılarımı hep yaşayarak aşkla okurum. Selami Şahin'in yanında yetişmiş onunla çalışma 
şansına nail olmuş biriyim. Akademik kariyerim arkeoloji olmasına rağmen arkeolog olmama 
rağmen müziğe kendini adamış biriyim. Sanırım bunlar bu soru için yeterli cevaplardır. ama 
bununla kalmamalı hep ilerlemeliyim ve hep daha iyi işlerle kendimi sunmalıyım. Hepsi bu 


Geleceğe dönük hedeflerim sorusu muhteşem bir soru öncelikle teşekkür etmek isterim size. 
hedefler hayallerde gizlidir. kendi kafamda çizdiğim ve yarattığım bir Bahar Gelir var, Şu an 
onu yaratmak için adım adım ilerlediğimi düşünüyorum. ilk önceliğim en güzel şekilde sesimi 
büyük kitlelere dinletmek ve duyurmak. Hep iyi müzik yapıp güzel şarkıları hep bir ağızdan 
okumak istiyorum, Hepsi bu. 


ŞEYDA GÖRMEZ'İN 


YAZISI N 





SPİKERLİK NEDİR ? 


Spikerlik öncelikle ses, nefes, ekran doldurmak ve tabiki 
doğru Türkçe kullanımıdır. Spikerlik spor, eğitim, sanat vs 
gibi birçok alanda bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. 
Mutfakta yetişmek her işte illaki önemlidir ama spikerlikte 
önce stajyer olursun daha sonra bir şeyleri öğrenirsin, her 
gün yeni şeyler edinirsin ve artık senin isteğin, azmin ile 
muhabirlik yolunda adımlar atarsın. Makine ve kamera 
kullanımı, haber yazma haber teknikleri, röportaj yapma , 
mikrofon tutuşu vb.. dışarıdan bakınca kolay gibi görünen 
her Şey aslında bir bütün olunca ortaya spikerlik çıkar. 
Spiker o koltuğa oturduğu anda dış dünya ile alakasını 
kesip tamamı ile habere yoğunlaşmak zorundadır. Ekran 
karşısında ki izleyici onun ne derdi olduğunu bilmez 
gününün nasıl geçtiği de onu ilgilendirmez o yüzden dış 
dünyadan kopup farklı bir atmosfere ayak uydururlar. 


Spikerlik değince geçmişten günümüze gelen ve ileriki 
nesillere bile örnek olarak gösterilecek büyük üstatlarda 
hep şunu fark ettim : bilgi birikimi her konuya hakim olma 
ve rahat olma ... Kendilerini kasmadan olabildiğince rahat, 
izleyiciyi sıkmadan ve sade bir dille aktarıyorlar. Prompter 
karşısına geçip haberi okuyan herkes 2 kamera eşliğinde 
spiker olabileceğini düşünürken, spikerlik sabır gerektirir 


bitmek bilmeyen bir enerji ve olmazsa olmaz eğitim, bilgi .... 


Birçok üniversitede iletişim fakültesi açıldı ve gençler 
binbir zorlukla o üniversiteleri kazanıp hayalleri ile mezun 
oluyorlar. Oysa hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için 
çalışma, azim ve bilgi birikimi gerekli değil midir ? 


Ama o kadar çok üniversite ve o kadar çok mezun var ki 
artık kimse hak ettiği yerde değil. 


Şeyda Görmez Kimdir ? 


Şeyda Görmez 11 Eylül'de doğdu. İlköğrenimin ardından 
asıl yapmayı istediği iş olan Medyaya dair eğitim almaya 
karar verdi. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Gazetecilik 
okudu. İlk çalışmalarına HRT Akdeniz Tv'de stajyerlikle 
başladı. 





Burada ilk olarak muhabirlikle başladı. Özel 
röportajlar yaptı. Okulunu tamamladıktan sonra 
kanalda çalışma hayatına başladı. Çarşı Pazar 
programının sunuculuğunu üstlendi. Hafta sonu 
Ana Haber bültenini sunmaya başladı. İlçelerde 
HRT Her Yerde programını hazırlayıp sundu. Şu 
sıralar Montaj bölümünde çalışmalar yapan 
Şeyda Görmez televizyon alanındaki 
çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürmektedir. 
İşin hem ekran hem de mutfak kısmına dair 
önemli tecrübeler elde eden Şeyda Görmez halen 
bir de kitap yazma hazırlığı içindedir. Yakın 
zamanda yazdığı yazıları bir kitap olarak 
yayımlamayı planlayan Şeyda Görmez habercilik 
alanında emin adımlarla ilerlemektedir. Şeyda 
Görmez eğitimini de aldığı bu mesleğe dair 
yeteneği , birikimi , kendine özgü sunumu gibi 
özelliklerinin yanında ışıltısı , pozitif enerjisi ve 
güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu 
nitelikleriyle Şeyda Görmez gelecekte de adını 
sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir. 


ŞEYDA GÖRMEZ 
SPİKER / GAZETECİ 
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BELMA BELEN İLE SUNUCULUK VE MEDYA ÜZERİNE 


Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 


İzmirliyim ancak Ankara'da doğdum büyüdüm. İktisat mezunuyum. Başkent iletişimde 
spikerlik sunuculuk eğitimi aldım. Yapımcı spiker sunucuyum. Televizyon programlarımın 
yapımı ve sunumu bana ait. Yıllardır ulusal kanallarda hem canlı yayın hem bant program 
yapıyorum. Ayrıca yoğun bir şekilde festival ve kongre, konferans vb. sunuyorum. 


Neden Medya ? 


Benim kişiliğime duruşuma çok uygun bir sektör. İşime aşığım, sevdiğin işi yapmak 
hayattaki en büyük şanslardan biri diye düşünüyorum. Çoğu insan her sabah mecbur olduğu 
için işe gidiyorken ben çok sevdiğim ve eğlendiğim bir iş yapıyor ve üzerine bir de para 
kazanıyorum. Bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum. 


Medyaya ilk adımı nasıl attınız? 


Görüntü avantajım olduğu için teklif geldi. Bu sektördeki yeteneğimi ondan sonra keşfettim. 
Kendimi geliştirmek için çok çalıştım. Hemen spikerlik sunuculuk eğitimi aldım ve Flash 
tvde ilk kez ekrana çıktım. Eğitim alırken zaten program sunuyordum hatta diksiyonun 
zaten çok güzel ve ekrandasın niye eğitim alıyorsun diyenler oldu. Ben önce ekrana çıktım 
sonra eğitim aldım ve çokta doğru bir iş yaptığımı düşünüyorum. Eğitim almak çok farklı 
bakmamı sağladı ve medyanın çok başarılı isimlerinden ders aldım. Çok önemli 
televizyoncular tanıdım. Kendimi geliştirmek için sürekli ekrandaki başarılı spiker ve 
sunucuları gözlemledim. Diksiyon ve beden dillerine dikkat ettim. Çok çalıştığım ve işimi de 
çok sevdiğim için ilerlemem zor olmadı. 








Örnek aldığınız isimler var mı ? 


Bu işi hakkıyla yapan emek veren herkesi dikkate alırım ve sürekli gözlemlerim. Maalesef 
tv izlerken izleyici değil de televizyoncu gözüyle bakıyorsun her detaya. Sürekli montaja 
sunuma müziklere sunucuya spikere diksiyonlarına ve beden dillerine bakıyorum. Bir 
sunucu spiker, eğitimli mi ve deneyimli mi anlamak hiç zor değil benim için. Nazlı Çelik in 
haberciliğini beğeniyorum. Ekrandaki duruşu diksiyonu ve öz güveni etkileyici 


Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı? 


Hayır medya dışında başka bir iş yapmayı düşünmüyorum. Ben çok iyi kanallarda daha da 
güzel programlar yapmak istiyorum. Sahneye yakıştığım için Birkaç kez şarkı söylemem 
konusunda teklif geldi. Oyunculuk teklifleri oldu. Şarki söylemeyi deneyebilirdim diye 
düşünüyorum. Ama öncelikle benim eğitimini aldığım ve yıllardır emek verdiğim iş 
televizyon programcılığı. 





Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu 
mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz 
etkileri nelerdir? 


Medya sektöründe tabi ki müthiş bir rekabet ve kıskançlık söz konusu. Bugüne kadar 
kimsenin ne yaptığıyla ve ne kazandığıyla ilgim olmadı. Hep kendimi geliştirmek için 
çalıştım. Tabii ki geride kalmamak güzel işler yapmak gerekiyor. Ancak bu rekabetten dolayı 
kendimi hiç baskı altında hissetmedim. Sadece yaptığım programları nasıl daha da iyi 
yapabilirim daha iyi kanallara taşıyabilirim ona baktım. 
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Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Bu işi gerçekten başarıyla yapanlarla yapmayanlar ayrı tutulsun sadece güzellik ve ikili 
ilişkilerden dolayı kimse hak etmediği yerde olmasın. İşini iyi yapanlara saygım sonsuz. 


Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak 
gerekli midir ? 


Bu iş için eğitimli biri olarak eğitim alınmasını tabii ki öneriyorum. Ancak iletişim fakültesinden 
mezun olmak şart değil, Şu anda ekrandaki spiker ve sunucuların yüzde doksanı iletişim mezunu 
değildir. İletişim mezunları daha çok kamera arkasındadır. Ancak spikerlik sunuculuk diksiyon 
eğitimi özel kurumlardan mutlaka alınmalıdır. 


Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Kendimde değiştirmek istediğim pek bir şey yok aslında, Sevdiğim işi yapıyorum ve bu işi yapmak 
için gerekli vasıflara sahibim. Çalışkanım, dürüstüm ve sağlıklıyım çok şükür. Duruşumu 
seviyorum. 


Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde 
faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl? 


Bir televizyoncu olarak ,yazılı ve görsel medyayla aram gayet iyidir. Hangi kanalda hangi 
programlar var kimler yapıyor ve sunuyor sürekli takip ederim. Etmekte zorundayım. Günümüzde 
sosyal medyanın önemini inkar edemeyiz. Sosyal medyayı aktif kullanmaya çalışıyorum. Geniş 
kitlelere ulaşma anlamında çok etkili olduğunu düşünüyorum 


Televizyonla ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? 


Son altı yıldır Tgrt Haber ekranlarında canlı olarak Başkanlar Anlatıyor programını yapıyorum 
Ayrıca Belma Belen ile Geziyoruz da yıllardır Tgrt haber de yaptığım bir diğer programım. Gezi 
programlarım oldukça keyiflidir. İlk Tgrt habere geçişim Belma Belen ile Festivaldeyiz programı ile 
olmuştur. Çok festival sunduğum için Tgrt haberden böyle bir program yapmam konusunda teklif 
geldi ve Tgrt habere geçişim bu şekilde oldu. Programlarımın hem yapımcısı hem sunucusuyum. 


Başkanlar Anlatıyor programından bahseder misiniz ? 


Evet yapım ve sunumu bana ait olan Başkanlar Anlatıyor adeta bir marka haline geldi. Türkiye'nin 
başkanlara özel tek programı. Canlı yayında başarılı ve seçkin belediye başkanlarını ağırlıyorum. 
Değerli başkanlarımız programda il ya da ilçelerini ve projelerini anlatıyor. Başkanlar Anlatıyor 
çok önemsediğim bir proje. Bu program sayesinde ciddi bir siyasi çevrem oldu. 


Bugüne kadar pek çok belediye başkanı ile söyleşileriniz oldu sizin en çok aklınızda kalanları 
hangileriydi , neden ? 


Program yaptığım bütün başkanlarımız çok değerli. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sn, 
Mehmet Sekmen ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatih Mehmet Erkoç çok sık 
program yaptığım başkanlarımız. 


Belma Belen'le Geziyoruz programından bahseder misiniz ? 


Belma Belen ile Geziyoruz keyifli bir gezi programı. Özellikle başkan programları ve gezi 
programları uzmanlık alanım. Ve keyifle yaptığım programlar. Gezi programım sayesinde Türkiye" 
nin her yerini gördüm. Köylerine kadar. Televizyoncu olmasam bu kadar yeri görme, bu kadar 
kültürü tanıma imkanına sahip olamazdım. 
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Gezdiğiniz yerlerden sizi en çok etkileyen hangisiydi ? 


Erzurum'da sayısız program yaptım. Oranın kültürü ,insanı ,tarihi dokusu beni her zaman 
etkilemiştir. 


Belen Yapım ve çalışmalarından bahseder misiniz ? 


Belen Yapım bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güzel projelere imza atacak, Şu 
anda farklı kanallarla görüşmelerimiz devam ediyor. Aslında hayalim her zaman gündüz 
kuşağında kadınlara yönelik bir canlı yayın yapmak olmuştur. İnşallah yakında onu da 
hayata geçireceğim. Yelpaze çok geniş çünkü hem yapımcı hem sunucuyum, hem canlı yayın 
hem bant program yapıyorum. Artı hem siyaset hem magazin programı yapıyorum. Böyle 
olunca da yoğunluk fazla oluyor. 


Bugüne kadar pek çok özel protokol sunumu tören sunumu gerçekleştirdiğiniz bize özel 
etkinlik sunumu çalışmalarınızı anlatır mısınız ? 


Yoğun bir şekilde festival , kongre ve konferans sunuyorum. Bugüne kadar Türkiye'nin en 
büyük festival ve protokollerini sundum. 2013 yılbaşı milli piyango çekilişini canlı yayında 
ben sundum ve saat tam 12 de canlı yayında 45 milyonu belirleyen butona bastım. Meslek 
hayatımdaki en özel sunumdu diyebilirim. Özellikle festival sunumlarından büyük keyif 
alıyorum. 


Gelecekte ne tür projeler olacak ? 


Şu anda yaptığım programlar devam edecek ancak biraz önce ifade ettiğim gibi gündüz 
kuşağında bir kadın programı yapmayı çok istiyorum. Önümüzdeki dönem ne getirir bilemem 
birazda kısmet diyelim. 


Sizce sunuculuk stresli bir iş mi ? 


Sunuculuk sorumluluk isteyen bir iş. Bir organizasyonun yüzü, vitrini oluyorsun. İnsanlar 
sana güveniyor, her zaman söylüyorum sunum vitrindir, sunum profesyonel bir iştir. 
Sorumluluk ön hazırlık disiplin ister. Stres yaparsan hata yaparsın. Heyecan tabii ki biraz 
olmalı ama stres asla. zaten özgüveniniz tamsa ve deneyiminiz varsa stres yapmazsınız. 
Festival ve protokol sunumlarında deneyim çok önemlidir. İkisi çok ayrı sunumlardır. Çok 
fazla aksilikler olabiliyor organizasyonlarda. Bunları ancak deneyimli bir sunucu örtebilir. 
Televizyon programı sunuculuğu ile sahne sunuculuğu da farklı işler. Çok iyi tv programı 
sunabilirsiniz ama on binlerce kişinin önünde festival sunmak o kalabalığı idare etmek 
farklı bir deneyim gerektirir. Her spiker sunucu festival sunamaz 


Sizce iyi bir sunucunun özellikleri nelerdir ? 


İyi bir sunucu eğitimli ve özgüvenli olmalı. Konuşabilme ve hitap edebilme yeteneği , pratik 
zeka çok önemli . 





Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ? 


Ekranda olan insanların güzel olmaları tabi ki bir avantaj. Sonuçta görsel bir iş yapıyoruz. 
Görüntü, konuşabilme yeteneği ve özgüven olmalı. O özgüvende eğitim ve deneyimle oluyor. 
Evet insanlar ekranda ve sahnede güzel insan görmek istiyor ancak bir sunucunun sadece 
güzel olması hiçbir şey ifade etmez. Önce profesyonellik olmalı. Profesyonelsen ve 
görüntün varsa o zaman avantajlısın aksi takdirde rezil olursun. Bugün ekranda çok güzel 
olmayan ama yeteneğiyle ve sempatikliğiyle öne çıkan sunucular tabi ki var. Ama kabul 
etmek lazım medya sektöründe güzel olmak bir avantaj. 
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Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo - tv 
gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne 
yönde ilerleyecek ? 


Yeni medya yani sosyal medya ve internet çok çok önemli ve hızla ilerliyor. 
Ancak geleneksel medyayı çok yakında tamamen yok edeceğini 
düşünmüyorum. 


Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Çok boş zamanım olmuyor, tempom oldukça yoğun. Zamanım olduğunda ailem 
ve arkadaşlarımla birlikte oluyor ve alışveriş yapıyorum. 


Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı? 
Kelebeğin rüyası çok etkilendiğim bir kitaptır. 


KırmızıTürk/ spiker dünyası hakkında neler söylersiniz ? 


Kırmızı Türk'ü çok başarılı buluyorum. Çünkü spiker ve sunuculara özel tek 
internet sitesi ve başarılı işlere imza atıyor. Düzenlediği ödül törenleri 
konferans ve etkinliklerle göz dolduruyor Kırmızı Türk. Cengizhan Kaya'yı 
kutluyor başarılarının devamını diliyorum.:) 


Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun 
musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz? 


Şu anda bulunduğum duruma çok çalışarak geldim. Güzel işler yapıyorum. 
Ancak durmak yok yola devam. Daha da güzel programlar nasıl yapabilirim 
bunun için çalışıyorum. Hedeflerim büyük. 


Son olarak eklemek istediğiniz bir Şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir 
mesaj var mı? 


İşimi büyük bir sevgiyle yapıyorum ve çok çalışıyorum. Böyle olunca da başarı 
kaçınılmaz oluyor. Bu yolda desteğini ve ilgisini esirgemeyen başta aileme, 
arkadaşlarıma ve tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Cengizhan bey size 
de teşekkür ediyor, spiker dünyasına dair yaptığınız başarılı çalışmalarınızdan 
dolayı sizi ve Kırmızı Türk' ü kutluyorum. 
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KIRMIZITÜRK 


ATİLLA SARIKAYALI NOSTALJİ 


Atilla Sarıkayalı, İstanbul Üsküdar'da doğdu. İlkokulu, Üsküdar Paşakapısı 
ilkokulu'nda, ortaokulu Üsküdar orta okulu'nda, lise tahsilini ise Kabataş erkek 
Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1972 yılında Ankara Üniversitesi tıp 
fakültesi'nden mezun oldu. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi iken 1971 yılında TRT 
'nin açmış olduğu spikerlik sınavını kazanarak TRT'ye girdi. 


1980 yılında Türkiye Radyolarında ilk kez, canlı gece kuşağını “gecenin içinden" 
adı altında, haftanın üç günü ve toplam dört buçuk saat olarak başlattı. 


1990 yılı mayıs ayında, TRT kurumundaki görevinden istifa ederek, reklam, 
produksiyon ve halkla ilişkiler konusunda hizmet veren ara ajans'ın kurucusu ve 
ortağı oldu.1990 — 1993 yılları arasında da, ara ajans'ta yöneticilik yaptı. 


2000 yılından bu yana, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı ve akşam 
okulları ile aktör stüdyolarında diksiyon, iletişim teknikleri ile konuşma sanatları 
derslerinin yanı sıra siyaset ve iş dünyasından da pek çok sayıda kişiye ve kurum 
çalışanına etkili konuşma konusunda eğitim verdi. 
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KIRMIZITÜRK 
KAYNAK 






İyi akşamlar 
müklu yarınlar. 
Şansınız bol olsun 


GÜLGÜN 


SPİKER 


Yazar: GÜLGÜN FEYMAN 
Yayınevi : İNKILAP YAYINEVİ 


Doğru Türkçe 
Diksiyon 
Ekranda Beden Dili 
Yayıncılık Disi, i 
Türkiye'de Özel Televizyonculuk 
Ve Anılar... 

"Bu kitapla birlikte, Feyman'ın ekran tecrübesinden damıtılmış ve bir maraton koşucusu gibi hiç bitmeyen 
enerjisiyle harmanlanmış hatıraları bazen ibrete dönüşecek, bazen tarih bilgileriyle renklenecek, bazen de 
dersler verecek..." 

Nebil Özgentürk 


"Düzgün Türkçesi, diksiyonu ve fiziği ile bir spikerde bulunması gereken üçübirarada'yı kendinde toplamış, dik 
ve demokrat duruşuyla da sevgi ve saygımı kazanmış bir hoca Gülgün Feyman..." 
Müjdat Gezen 


"Gülgün Feyman, kitabında bir taraftan kendini anlatırken, diğer taraftan aslında Türkiye'yi anlatıyor. 
Feyman'ın kitabı, kalitesizliğin sıradanlaşmaya başladığı bugünün Türkiyesi'nde kaliteli bir iş olarak kendini 
gösteren, tıpkı konuşmaları gibi su gibi akıp giden bir kitap..." 

Sinan Meydan 


“Onun ekranlardaki aydınlık yüzü, aydınlık sesi ve mükemmel Türkçesinin kâğıt üzerinde kalıcı hikâyesine 


ihtiyacımız vardı..." 
Nermin Bezmen 
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KIRMIZITÜRK SUNUCU MODASI 


OKTAY SEVEN İLE © Zahide Yetiş 
EKRAN MODASI an 


KIRMIZITÜRK SUNUCU MODASINDA 
HER AY OKTAY SEVEN AYIN EN ŞIK 
İSİMLERİNİ BELİRLEYİP EKRAN 
MODASINI YORUMLUYOR. 





Sevgili Zahide Yetiş'in tercihi bebe mavisi 
gömlek yaka elbisesi gerçekten kendisine çok 
yakışmış. Gömlek yaka kıyafetler de toplu saç 
kullanılması gerektiğini bilen bir hanımefendi. 
Bu elbisenin altına ten rengi stiletto olmasını 
tercih ederdim. Zarif küpesi ve güzel yüzü ile 
kendisi bu ayın şık hanımlarından biri. 





©) Ebru Akel 





Sevgili Ebru Akel'in tercihi kırmızı bu 
sezonun trendi elbisesi olan omuzları pile 
detaylı elbisesi gerçekten kendisine çok 
yakışmış. Beline kullanmış olduğu kemeri 
elbisesine şıklık katmış. Ten rengi stiletto 
tercihi bacak boyunu kesmemiş. Saçlarında 
ve makyajında sadelik tercih etmiş. Zaten 
kendisi çok güzel olduğu için her giydiği 
kıyafetin hakkını veriyor. Kendisi bu ayın 
şık bayanların dan biri. 





G) Elif Özkul 


EZGİ AVCI 7 İz 





Sevgili Ezgi Avcı'nın tercihi beyaz elbise kendisine çok yakışmış. 
Elbisenin boyu yerli yerinde olup altına seçmiş olduğu ince 


bilekten bantlı Gümüş ayakkabısı elbiseye zariflik katmış. etek Sevgili Elif Özkul'un tercihi asimetrik 


detayındaki hareketliliğin kol uçlarında olması ayrı güzel bir kesimli ve kuş gözü detaylı elbisesi 
detay olmuş. Bu tarz kapalı bir yakaya ıslak geriye doğru saç kendisine çok yakışmış. Düşük kol 
modeli gerçekten çok doğru bir seçim ve kullanmış olduğu küpe detayı omuzlarını ön plana çıkarmış. 


ia a yan Ayakkabı seçiminde ince tek bant siyah 
seçimi çok doğru. Kendisini tebrik ediyor ve bu ayın en şık bayanı ayakkabı seçilebilirdi. Kuşgözü 


İlan ediyoruz. Başarılar hareketlerinin fazlasıyla olduğu 
elbisesinde takı kullanmaması çok 
doğru bir seçim. Kendisi bu ayın şık 
hanımlarından. 
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KIRMIZITÜRK SPİKER MODASI 


© ECE ÜNER 





Sevgili Ece Üner tepeden tırnağa beyaz 
seçimi çok yakışmış kendisine. Saç 
kesimi ve makyajını soft kullanması da 
çok başarılı. Ceket yaka kesimi farklı 
bir hava katmış zarafetine. Kendisi de 
bu ayın Şık bayanlarından 


(©) BUKET GÜLER 


JAKDENİZ'DE UCAK GERİLİMİ 





Sevgili Buket Güler kırmızı, siyah ve 
beyazı çok başarılı kombinlemiş. Küt 
kesim saçları ve keskin göz makyajı 
çok güzel. Etek boyu doğru bir ölçüde 
seçilmiş ve gayet şık bir görüntü 
veriyor bizlere. Buket hanımda bu ayın 
şık hanımlarından 


© ZEHRA KÜÇÜK 
ra 


Sevgili Zehra Küçük seçimi olan kırmızı 
ve siyah kombini çok başarılı olmuş. 
Truvakar kol yakasız ceketi farklı bi 
hava vermiş. Etek boyu tam yı 
boyunu kesmemiş. Saç ve makyajı da 
gayet güzel. Ayakkabı seçimi siyah 
olsa çok daha güzel olurdu. Kendisi bu 
ayın şık bayanlarından 
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OKTAY SEVEN İLE 
EKRAN MODASI 


KIRMIZITÜRK SPİKER 
MODASINDA HER AY ÜNLÜ 
MODACI OKTAY SEVEN 
AYIN EN ŞIK İSMİNİ BELİRLEYİP 
SPİKER MODASINI YORUMLUYOR. 








pi li 
BUKET AYDIN 


by www.kirmiziturkmedya.com 


Sevgili Buket Aydın kırmızı ve siyah seçimi gerçekten çok 
başarılı. Beşgen yaka bluzu, belindeki ince kemerin garni renk 
oluşu ve ayakkabılarında rugan seçimi şıklığına şıklık katmış. 
Saçları ve makyajı o kadar doğru ki güzelliğini çok net ortaya 
çıkarmış. Bu ayın en şık bayanı Buket hanım tebrikler.. 





KIRMIZITÜRK MEDYA CADDESİNDE 


ÇOK ÖNEMLİ İSİMLERİN BİYOGRAFİLERİNE BAKIYORUZ 





v ÖZLEMÜZENİR 





İstanbul'da doğdu. Dört çocuklu Karadenizli bir ailenin 3. ve tek kız çocuğudur. Çocukluk hayali 
olan meslek, haber spikerliği için Beykent Üniversitesi Radyo ve TV bölümünü bitirdi. Ardından 
Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde ünlü spikerlerden etkili konuşma-sunuculuk spikerlik 
eğitimi aldı. Akademik kariyerine Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ile devam etti. Meslek 
hayatına 2012 yılında TGRT EU da yayınlanan bir programda muhabirlik yaparak başladı. Daha 
sonra aynı programın sunuculuğunu üstlendi. Ardından, özel bir televizyonda gazete 
manşetleriyle gündemi değerlendirme konulu sabah programı yaptı. Aynı kanalda haber 
editörlüğü, öğle haber bülteni spikerliği ve hafta sonu ana haber spikerliği görevlerine eş zamanlı 
olarak devam etti. Kariyerine Bağımsız Türk Devletleri arasında sanayi, ticaret ve kültür 
ilişkilerini geliştirmek amaçlı oluşturulan bir projenin televizyon ayağında devam etti. Burada 
Haber Koordinatörlüğü, Program Yapımcı ve Sunuculuğu görevlerini yerine getirdi. Bağlı 
bulunduğu Televizyonu Türk Devletleri'nde temsil etti Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelerde 
bulundu , devlet yöneticileriyle özel röportajlar yaptı, program hazırladı ve sundu. Türk Dünyası 
ile ilgili çalışmalar yaptı. Hazırlayıp sunduğu "Türklük Nedir?" videosu milyonlarca izleyiciye 
ulaştı. Özlem Üzenir hali hazırda yeni katıldığı; sıcak, samimi ve kardeşlik ilişkilerinin son 
raddede yaşandığı kanal olarak nitelediği BengüTürk Tv'de kariyerine devam ediyor. Burada hafta 
içi gündüz haber spikerliği ve editörlüğü görevlerinin yanı sıra çeşitli programlar hazırlıyor. 
Ayrıca her hafta Pazartesi günleri yayınlanan 'Tarihten Bir Tutam' adlı programla yormadan , 
klişeleşmeden geçmişten günümüze tarihi esintileri aktaran programı hazırlayıp sunuyor...Evli ve 
Melisa, Mira adlarında iki kız çocuğu annesi Özlem Üzenir kendine has sunumu , kısa zamanda 
irikimi , çok yönlülüğü pozitif enerjisi gibi özelliklerinin yanında ışıltısı ve 
güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Özlem Üzenir tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça 
duyacağımız çok önemli bir isimdir. 
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EGENER 


RÖPORTAJWETFOTOĞRAFLAR 
CENGİZHAN KAYA 
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Kariyer anlamında şöyle yani doğurduğunuz zaman kendinizden de bir kadın 
doğuruyorsunuz sadece bebeğinizi doğurmuyorsunuz kendinizden yeni bir Ece 
doğruyorsunuz dolasıyla o yeni Ece ile tanışma dönemi oldu benim için kariyer açısından 
tabi doğum kadının sadece zihnini değil aynı zamanda dünyasını da yenileyen bir şey bir 
süreç, Tabi ki Allah isteyen herkese arzu eden herkese nasip etsin. müthiş bir tekâmül ve 
tevekkül süreci doğum. Bu mesleği yapan insanların çok azında bulunan bir şey o çok 
önemli bir öğretmen. yani çok önemli bir şey diyorum sabır öğretiyor insana, insanı 
insanla yüzleştiriyor kendinizle yani sizi ayakta tutuyor kendinizle yüzleşiyorsunuz yani 
insana ayna tutuyor zaaflarınızla yüzleşiyorsunuz, sabrınızın sınırları ile 
yüzleşiyorsunuz kendinizi tanıyorsunuz ve çocukla bir fiil vakit geçirirseniz daha da 
anlıyorsunuz. Ben 8 ay çocuğa 8 ay kendim baktım. Şehir hayatında bakıcı hemen tercih 
edilebiliyor ama ben hemen başlayana kadar tamamen kendim baktım çocuğuma. Onunla 
bir fiil vakit geçirmek hem insanın ruhunu iyileştiriyor, hem de müthiş bir bakış açısı 
geliştiriyorsunuz daha yaratıcı oluyorsunuz daha iyimser oluyorsunuz daha doğrusu 
ümit var oluyorsunuz hayata dair çünkü yeni bir canlı yetişiyor çünkü sizde onla birlikte 
hayata bambaşka gözle bakıyorsunuz zaten bence mesele keşfetmek daha doğrusu yeni 
yerler gezmekten ise yeni bir gözle bakmak olduğu için hayata onu size çocuk çok iyi 
veriyor. Bu hislerle gelip başladık tekrar Haber Türk'e. Haber Türk'e başladığımda daha 
pozitif diyebileceğim daha işime katkı yapabileceğim bir ruh halinde geldim. Yeni bir bakış 
açısı bambaşka ve bir kere daha aktiftim daha etkindim hani bazen bazı konularda lafta 
kalıyor ya vicdandır, hoşgörüdür, şudur, budur bunları bebek sahibi olduğunuz 
zamandan itibaren bir fiil olarak içinizde hissediyorsunuz. Çok duygu yüklü oluyorsunuz 
bir kere. Bir canlıyı büyütmek hem ruhunuzu iyileştiriyor hem de vakit geçirdiğiniz andan 
itibaren haberin duygusunu katmanıza içselleştirmenize çok faydası oluyor. Dolasıyla o 
anlamda çok daha etkili ve yenilenerek geldim diyebilirim. ve yenilenerek gelince tabii ki 
işinizi aşkla yaptığınız zaman çok belli oluyor. İzleyiciler bizden daha profesyonel 
anlamak konusunda. Karşısında işini aşkla yapan birini gördükleri zaman müthiş takdir 
ediyorlar. ve teveccüh gösteriyorlar. ve dolasıyla anne olmanın benim işime çok büyük 
katkısı oldu. Çünkü beni yavaşlatmadı aksine hızlandırdı beni daha bilinçli yaptı 
çocuğunuza aşık olduğunuz için yaptığınız işe de daha bir aşkla tutunuyorsunuz. O sevgi 
bulaşıcı bir şey oradaki sevgiyi oraya bulaştırınca iş ev derken daha verimli bir döneme 
girdiğimi söyleyebilirim dönüşte. Sonra o verimli hal göründü tabii ki ve tekrar bir şekilde 
taşlar yerine mi oturdu denir yoksa yeniden mi kartlar karıldı mı denir bilemem ama 
sonuçta ben tekrar Show Ana Haber'e döndüm o süreç nasıl gelişti bilmiyorum ama 
benim patronlarım öyle takdir ettiler Show da tekrar çalışır mısın dediler bende tabii ki 
memnuniyetle dedim. Burayı biliyorum buranın izleyicisi ile bir gönül bağım var. Ana akım 
medyada olmak hepimizin bu sektörde olan herkesin hayali sonuçta 4 büyük kanal var ve 
o kanalardan birinin ana haberini sunuyor olmak herkesin isteyeceği bir şey keyifle 
yapacağı bir şey ondan sonra tekrar buradayım.. 


Şimdi şöyle birincisi az önce söylediğim şey çok önemli insanlar artık 
edilgen değil izleyici edilgen değil yani işte hep o konuştuğumuz sırtını 
koltuğa dayayıp ellerini kavuşturup izlemiyor ekranı. Gayet meselenin 
içinde haberin içinde. Vatandaş gazeteci dediğimiz kavram çok genişledi 
Türkiye'de, Sosyal medya aracılığı ile birebir her şeye hakim gözlemliyor 
sadece gözlemlemiyor bilgi ve fikir sahibi oluyor. Dolasıyla artık bir kere 
daha samimi ilişki kurmak gerekiyor. Her zaman bir adım önde olmak için 
daha fazla okumak gerekiyor daha fazla araştırmak gerekiyor çünkü 
izleyici diyor ki iyide kardeşim biliyorum yani ben bunları binlerce haber 
kanalı var gün içinde gördüm gün içinde bu haberi izledim sen bana farklı 


ne vaat ediyorsun akşam o saatte çünkü siz o saate ekran karşısında 





18:415'te vaya 19:00'de biz başlıyoruz yayına çıktığımız zaman sen bana 
yeni ne söyleyeceksin. Dolasıyla gün içinde yüzlerce izlediği şeyi çok iyi 
formatlamak paketlemek gerekiyor. Ne demek istiyorum montajını çok iyi 
yapmak gerekiyor sunumunu çok iyi yapmak gerekiyor. Bir hikaye 
anlatmak gerekiyor aslında ben hep onu söylüyorum biz hepimiz hayatı 
anlattığımız hikayeler kadar varız. Bir insanı seviyorsanız aslında onun 
hikayesini seviyorsunuz demektir. Dolasıyla o hikayeyi güzel anlatabilmek, 
aktarabilmek, aktarırken hissetmek az önce söylediğim gibi annelikten 
aldığım o hali sezgi, duygu bütün bunlar o hissettiğinizi karşıya 
geçirebilmek. Bütün bunların iyi bir kombinasyonu. Babaannem çok güzel 
yemek yapardı hep derdi ki yemekle birlikte pişeceksin ne demek yani 
yemeğin başında duracaksın öyle ocağın açıp ateşi sonuna kadar açıp 
ondan sonra çekip gidip başka odaya gitmeyeceksin hakikaten yemeğin 
başında dururdu. Saatlerce yemeğin başında dururdu saatlerce tuz katmak 
gerekirse atardı tuzu eksikse koyardı ondan iyi yemek yapan yoktu. Burda 
biz show haber olarak reytinglerimiz çok iyi zaman zaman birinci oluyoruz 
geçtiğimiz oluyor dün AB'den geçmişiz mesela birinci olmuşuz falan biz 
yemekle birlikte pişiyoruz yani bu haberi de spikeri de genel yayın 
yönetmeni de işin başında bir fiil başında öyle bırakıp gidip kendi başına 
buyruk hareket etmiyor kimse herkes başından sonuna kadar sürecin 
içinde mutfağında hep konuşuyoruz. İşte yemekleri sunuyorsunuz sunucu 
demek garson demek. Yemeği içerde aşçıbaşı yapıyor bütün bunlara hakim. 
olmak lazım o yemek nasıl yapılıyor başındayız bence alameti 
farikalarından bir tanesi Show Haberin o. İkincisi sıcak, samimi ve hayatın 
içinden olması yani biz siyasetin çok konuşulduğu hatta siyasetin yani 
Türkiye'nin batısına göre en tercih edilen popüler spor dallarından biri 
siyaset. Yani bir ata sporu gibi. Siyaset konuşmayı siyasette fikir sahibi 
olmayı yorum yapmayı çok yapıyoruz. Ama biz bununda dışında bir 
taraftan insanları hayatına dokunan yani çoluğunu çocuğunu ilgilendiren 
özel hayatı ilgilendiren evliliği ilgilendiren iş yerinde haklarını hukuku 
ilgilendiren yani ben bu haberi izlediğimde kendime dair ne öğrenebilirim 
veyahut da kendi hayatımı kolaylaştırmaya dair nasıl bir şey yapabilirimin 
cevapları da var bu haber bülteninde. 














Aynen öyle iş yerinizdeki haklarınıza dair evliliğinizdeki haklarınızla ilgili Yargıtay kararından tutun 
çocuğunuzun güvenliğini sağlamak için psikolojik tedbirden tutun yani psikolojik sosyolojik çok 
önemli katkıları da var bu bültenin, Yani insanların hayatına dokunuyoruz. Üçüncü sayfa haberi deyip 
geçemeyeceğiniz gerçekten günü birlik daha doğrusu günlük hayatında herkesin çok karşılaştığı 
yaşadığı bir sürü şeyi haberi bulabiliyorsunuz. Onun içinde yakın geliyor samimi geliyor insanlara. 
Çünkü siyaset filan dört bir tarafımız siyasetle çevrili. Yani 3 bir tarafımız denizlerle kaplı ama dört 
bir tarafımız siyasetle kaplı, Yani artık insanlar farkındaysanız mizah istiyorlar gülmek istiyorlar 
ruhuna duygusuna dokunulsun istiyorlar. Bunları yapabildiğiniz ölçüde bence artık daha başarılı 
olabilirsiniz. 


Çünkü çaresiz hissediyorlar insanlar değiştirebilecekleri şeyler için çaba göstermeyi istiyorlar. 
Türkiye'de siyaset belli noktalar da kitlenmiş vaziyette, Üzerine konuştukça değiştiremeyeceğiniz 
için kör düğüm. O boşuna kürek çekmekten de boşuna kendini sinir etmektense hayatı 
yıpratmaktansa insan işte öbür tarafa geçiyor 


Simdi ben şunu söylüyorum bir kere her şeyden evvel çabuk unutuyoruz. Bu bizim toplum olarak en 
büyük zaafımız sosyoloji öğrencisi olarak halen öğrenciyim mezun oldum tabi ama yanlış 
anlaşılmasın hala hayatta bir öğrenciyim. Okuyorum ediyorum zayıf bir hafızamız var balık hafızalı 
deyince ne demek istiyorum yeni bir şey geldiği zaman hemen eskiyi çöpe atmak üzerine 
programlanmış, Hayır bunun başka türlüsü ne demek sentezleyebiliriz yani geçmişten gelenekten 
geleceğe dediğimiz şey bizim mesela çok güzel geleneklerimiz var toplum olarak. Onları çok kolay 
unutuyoruz ondan sonra hop önümüzdeki maçlara bakalım başka şeyler çıkartıyoruz. Oysa ki 
sentezleyebiliriz. Eski Trt spikerlerinin veya bu işi yıllarca yapmış Gülgün Feyman'ların şunların 
bunların inanılmaz bir dile hakimiyeti ve Türkçe'ye saygısı vardı. Şimdi bu eskide kaldı deyip öyle 
laga luga yapıp arkadaşınla konuşur gibi sosyal medyada attığın tweet dilli ile habercilik yapıyorum 
demek iyi habercilik demek değil, Bir kere ustalara saygı kuşağı diye bir kuşak vardı televizyonda. 
Ustalara saygı kuşağı onlar bu işin ustaları onlardan öğrendiğimiz dilli biz muhafaza edeceğiz o 
anlamda muhafazakar olacağız. ama üstüne muhabirliğimizden gelen haberciliğimizden 
gazeteciliğimizden gelen pratik bilgiyi katacağız ve o ikisini sentezleyerek mümkün olduğu kadar 
doğru bir Türkçe ile yalın bir Türkçe ile karşıdakine sunacağız. Değişmeyen tek şey değişim mi evet. 
İnsanların az önce söylediğim gibi sıcaklık samimiyet istekleri arttı mı bu dönemde evet mizaha olan 
ilgi arttı mı evet dolasıyla kendi üslubunuzla birleştirerek Türkçe'yi katletmeden doğru kelimelerle 
doğru ifadelerle daha sıcak daha samimi daha çok bağ kurabilen bir yakınlık oradan. Mümkünse 
ekrandan bunu yapmak. Yani dolayısıyla o Trt diye kaldı artık hani kavram olarak öyle Trt spikeri gibi 
konuşuyorsunuz derler, Bence burada Türkçe bilgisi Türkçe hakimiyeti ile ve Türkçenin doğru 
kullanımıyla bugünün günlük pratik gazetecilik muhabirlik alanından gelen bilgilerini sentezleyip 
ortaya daha iyi bir şey çıkarabilmek önemli. Ben bazı arkadaşlarım gibi şey demiyorum o eskide kaldı 
artık o İşte çöp olsun o iş demode oldu böyle bir şey söylemiyorum. Suni olmayacaksın, Evet zaten 
Türkçe'yi iyi kullanmak demek dile iyi hakim olmak demek suni olmak demek değil ki bunu son 
derece samimi bir şekilde de yapabilirsin ve ben iyi Türkçe kullanan insanların çok azaldığını 
düşünüyorum. Çünkü nerden anlarsınız bir insanın dile hakim olduğunu tek bir kelimeyi tek bir 
anlamı daha doğrusu aynı anlama gelen birkaç kelime ile söyleyebiliyor mu insan. Konuşma içinde 
birkaç kelimeyi tekrar etmeden farklı kelimelerle aynı şeyi ifade edebiliyor mu mesela. Bu çok önemli 
bir zenginlik. Ben buna çok dikkat ederim. Çok az insanda var. 100 kelimelik bir dağarcıkla bir şeyler 
anlatmaya çalışıyorlar birbirlerine. Bu beni rahatsız ediyor çünkü dil zenginliği bana göre çok 
önemlidir. Bu hem bize kalan bir miras hem de çok önemli bir güç, dil hem bizi bize bağlayan hem 
kendimizi ifade etmemize yarayan müthiş bir motif. Türkçe o anlamda çok çok zengin hakikatten o 
zenginlikten faydalanmak yerine hazinenin üstüne dilenci gibi oturmak istemiyorum. Yani aşağıda 
hazine var, Sıkıcıda geliyor bana da biliyor musunuz ? Ben aynı kelimelerle konuşan insanlarla 
konuştuğum zaman sıkılıyorum ben onun yerine zengin işte o eski Türkçe o Osmanlıca'dan gelen şu 
kökten gelen bu kökten gelen böyle o insanları çok ilginç buluyorum, çok keyif alıyorum onlarla 
konuşmaktan. . 





Stresli bir meslek evet katılıyorum çok stresli bir meslek, Çünkü her an her şey olabilir . Dünyanın 
binbir hali var diye laf aramızda konuşuyoruz ya dünyanın binbir hali var canım, Dünyanın binbir 
halini siz canlı yayında bir fil yaşıyorsunuz ve ordasınız. Ben çift anadal tarih ve sosyoloji öğrencisi 
olarak hep niye bu işi seçtin dediklerinde ben tarihe tanıklık ettiğim gibi aynı zamanda tarihin 
taslağını yazmak istedim derim hep öyle cevap veririm. Neden bu meslek çünkü hem tarihe tanıklık 
ediyorsun hem tarih senin o anda o olayı yaşarken ağızından çıkan kelimelerle senin onu not 
düşüşünle yazılıyor bir şekilde. 99 depreminde 17 ağustos günü mesela. Allah hepsinin ailelerine 
sabır versin hakikaten bu korkunç bir olaydı. ama işte 17 ağustos bizlerin kelimeleri bizlerin 
yaptıkları muhabirliklerle bizlerin o anlarda aktardıkları ile yazıldı o tarihler. Yani diyeceğim şu ki o 
anlamda çok büyük bir sorumluluk ve stres, çünkü hem tarihin taslağını yazıyorsun hem tanıklık 
ediyorsun hem de bunu büyük bir soğukkanlılıkla yapıyorsun. Oradasın bir savaş sonrası oradasın 
bir katliam sonrası oradasın sel baskının sırasında oradasın bir deprem sırasında oradasın doğal 
afet ve bunu büyük bir soğukkanlılık ile kitleleri paniğe sürüklemeden canlarını daha fazla 
acıtmadan aktarmalısın çünkü açının çok bol olduğu topraklar burası. Daha fazla can acıtmadan 
soğukkanlılıkla vermek zorundasın. Bunların hepsinin kombinasyonu kolay değil, Ve Türkiye'de 
yaşıyoruz. Benim yurt dışındaki birçok arkadaşım dünyanın farklı ülkelerinde farklı kıtalarında Ece 
diyorlar sizin ülkede bir haftada olan şeyler bizde 7 yılda olmuyor. Bizde haber değeri taşıyan 
manşet olan şey sizde onlarca sayfanın bir köşesinde yer bulamaz diyorlar. Dolasıyla o anlamda çok 
zengin bir coğrafya. Çok hareketli. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir lafı vardır : “Türkiye evlatlarına 
kendisinden başka bir şey konuşma fırsatı vermiyor." diye hakikaten Türkiye'den başka bir şey 
konuşma fırsatımız yok dolasıyla bunların hepsi stres. 





Çok güzel bir soru hem de çok doğru zamanda doğru kişiye sorulmuş bir soru. Çünkü daha yeni 
Haber Türk kapandı. Haber Türk. com oldu. İnternet gazetesi oldu. Şimdi söylememe bile gerek yok. 
Dijital gelenekseli yendi. Geleneksel benim özelimde benim gerçekliğimde, Benim gerçekliğim burası 
çünkü Ciner Medya. Bu böyle yaşandı. Dolasıyla hani söze değil eyleme bak diyecek olursak birebir 
yaşanmış ve bu giderek artacak, Medya bu yönde bir yere evriliyor . Çünkü dediğim gibi bir kere 
bilgiye talep inanılmaz arttı şüphecilik inanılmaz arttı vatandaş gazeteci artık diyor ki bir dakika ben 
eksik bilgi mi , alıyorum yanlış bilgi mi , alıyorum doğru bilgi mi ? bunları irdelemek çok arttı. 
Medyaya güvenin azalması ile birlikte tabii ki insanların daha farklı haber kaynaklarına olan ilgisi çok 
artı, Böyle olunca bütün bunların birleşiminden ortaya sizin söylediğiniz gibi bir gerçeklik çıktı 
geleneksel medya zamanla giderek giderek daralmaya başladı. Tabi bu arz talep meselesi ama 
ekonomik olarak da bunu tek boyutta düşünemeyiz patronaja bakacaksınız dolara bakacaksınız işin 
ekonomik boyutuna bakacaksınız reklam pastası azaldı mı daraldı mı yani bizim işverenimiz 
reklamcılar, Onlar nereye bakıyor onlara bakacaksınız, Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman 
giderek o deniz bitiyor. Geleneksel medya dediğiniz kubbede hoş bir seda olarak kalabilecek mi 
yoksa yerini tamamen dijital sosyal ve alternatif medyaya mı bırakacak onu zaman gösterecek, O 
onu da bir kehanette bulunabilecek kadar okuduğum bir alan değil, Onun için hani işkembeden 
sallamak istemem açıkçası ama benim görebildiğim kadarı ile çok aritmetik değil geometrik hıza 
ulaşacak bunlar, 


Geçişkenlik olabilir. Hayat hep sentez zaten az önce söylediğimde oydu zaten. Geçmiş gelenekten 
geleceğe burada onu demek istiyorum geçişkenlik sentezleme olmalı. Eskiden biz derdik ki işte ilk 
bilmek değil doğru bilmek önemli veya bir şeyi ilk aktarmak mı önemli yaksa doğru aktarmak mı bu 
mesela bir etik tartışması olarak bütün haber merkezlerinde mutlaka konuşulmuştur haber 
anlamında, Bir dakika bekleyelim üzerine nefes alalım birkaç noktadaki kaynaklarımızdan 
yurtdışında birkaç kaynaktan teyit edelim ondan sonra verelim noktasında olanlar vardı hayır ilk 
veren biz olalım noktasında verenler vardı şimdi bu soru söylediğinizle birlikte ikisi sentezlenebilir 
yani hem en hızlı hem en doğru mükemmele doğru evrilebilir ; ama bu yanlış kullanıldığı takdirde bir 
çöp tenekesine de dönüşebilir. Yani bir bilgi çöplüğü anlamında söylüyorum tamamen işte önemli 
olan bir silah ama o silahı nasıl kullanacaksınız ya yok edici olarak mı yoksa mesleği korumak 
anlamında mı muhafaza etmek anlamında mı iyi anlamda söylüyorum bir güç olarak mı onu zaman 
gösterecek. 


Vatandaş gazeteciliği Türkiye'de ne kadar rağbet gördü ne kadar 
insanlar bu konuda titiz çalışıyor size anlatamam yani aslında Türkiye 
nüfusun kadar milyonlarca habercimiz var, Haber merkezlerinde öyle 
çok işten çıkarma oluyor ki üç beş muhabir kaldı falan diye 
konuşuyoruz lafın gelişi ama aslında milyonlarca muhabirimiz var. 
Hatta çok titiz çalışan vatandaş muhabirlerimiz var diye 
düşünüyorum. Eskisi gibi ekranda görüntü çok ön planda değil çünkü 
çok güzel kadınlar var yani inanılmaz güzel kadınlar var artık Türkiye 
oanlamda çok gelişti yeni jenerasyon boy pos güzellik bakımından 
aldı gitti ama mesele artık o değil yani ben hep diyorum ya sizle daha 
evvel konuştuğumda görsellik için o bir tavsiye mektubu sadece. 





sizden izleyiciye gider iyi bir tavsiye mektubu sizin güzelliğinizde ama 
ondan sonra o mektubu açıp okuduğunuzda ne çıkıyor. Bana ne 
söylüyor ağzından çıkan o kelimeler meseleyi kavramış biçimi anlatış 
biçimi hikayeyi o metni şunu bunu yani özel daha özel bir insan olmak 
lazım. Yani etinizle kemiğinizle orda olmanız gerekiyor ve yani elinizi 
değil gövdenizi taşı altına koymanız gerekiyor habercilikte artık öyle 
ucundan kıyısından kendimi göstereyim ceketimin rengi gözümün 
rengi falan değil artık hakikaten izleyici sorunuzla sorduğunuz 
sorularla aldığınız yanıtlarla verdiğiniz reaksiyonlarla yaptığınız bir 
yorumla sizi değerlendiriyor. Bilgili ve titiz izleyici var. En cahil 
dediğiniz izleyici bile çok başka özelliklere sahip Türk halkı sezgileri 
çok kuvvetli bir halk. Bir şekilde olmayan Şeyi kalitesiz Şeyi seziyor bir 
noktada, Belki anlatamaz Ece'nin bir şeyini beğenmedim çünkü söyle 
anlat o anlamda anlatamaz o kelimeye dökemez ama bunu seziyor 
oradaki eksikliği hissediyor, Oradaki bilgi eksikliği olabilir, Hazırlıksız 
olabilir her şey olabilir yani size dahil eksik bilgiyi seziyor ve hemen 
cezasını veriyor reyting olarak izlemiyor sizi cezalandırıyor izleyici. 


Vallahi sizle sohbet etmekten çok keyif alıyorum böyle bir yıl 
görmesem bile buluştuğumda bıraktığın yerden devam edebildiğin 
arkadaşların dostların vardı işinize olan aşkınız da çok hoşuma gidiyor 
doğrusu aşkınız, saygınız yani iş disipliniz çok önemli bir şey insanın 
kendine saygısından gelen bir şey bu sonradan edilecek bir şey değil 
bu çok önemli. Keyif alıyorum sizinle konuşmaktan KırmızıTürk'e 
başarılar.. 
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